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Yasal görünümlü 


terör ODTÜ” yü 


hedef aldi 


ODTÜ, öğrenimin uzun bir süredir kesintisiz sürebildiği üniversitelerden biri. Onbeş ayı aşan bir süreden beri, hiçbir engellemeye fırsat verilmeksizin öğrenim yapılıyor ODTÜ'de. Diğer fakülte ve yüksek okullar düşünüldüğünde, istisna sayılabilecek bir durum ከህ. 

Öğrenimin düzenli sürmesi, ODTÜ'nün ilerici 


öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarının ortak çabası ve tutumu sonucu gerçekleştirilebildi. Ne var ki, son zamanlarda meydana gelen ve öğrenimi ve can güvenliğini tehdit eden olaylar, bu üniversi- te üzerinde oynanan oyunları açığa çıkarması bakımından ilginç. 

ODTÜ'ye yönelik düzenli bir baskı başlatıldı. 


Baskı, —sonuç alıcı olabileceği düşüncesiyle de- özellikle 


ODTÜ'YE YÖNELİK DÜZENLİ BİR BASKI BAŞLATILDI. 
BASKI ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE YOĞUN-LAŞTIRILIYOR. ANCAK ÖĞRETİM ÜYELERİ DE BU BASKILARIN DIŞINDA DEĞİL. ÖTK YÜRÜTME ÜYELE-RİNİN TUTUKLANMASI BUNUN GÖSTERGESİ. 


Başbakan kcevit ve Carter'in özel temsilcisi Christopher © başkanlıklarındaki Türk ve Amerikan heyetleri 


| 1 
Christopher'in mihmandarı 
Mr. Peck 


arasında görüşmeler yapıldı. 
Görüşmelerin konusu, ivedi ekonomik yardımın ve üsler konusuyla birlikte "Türk-Amerikan savunma işbirliği anlaşması"nın — hızlandırılması, 

Christopher, Ankara'ya geldiği sırada, "ilginç" kimliğiyle yakından tanıdığımız Robert Aleksander Peck de yanında bulunuyordu. ABD Büyükelçiliği Birinci Kâtibi Peck, üç ay kadar önce 
Amasya ve Çorum çevresin- de "gezilere" çıkmış ve her ayrıldığı yerde de faşistlerin önemli saldırı ve provokasyonları meydana gelmişti. 
Peck'in bu tartışmalı gezileri tepkilere yolaçınca, ABD ö Büyükelçisi Spiers, Gündüz Ökçün'e Peck'in Türkiye'nin içişlerine "karışmayacağı" yolunda güvence vermişti. 

Ecevit hükümetinin, ABD'nin şaibeli bir görevlisinin içişlerimize karışmayacağı yolunda Spiers'den "güvence" alması utancın bir yanı. Diğer yanı da, bu "görevlinin kovulmasına bile cesaret edilememesi. ABD'nin kirli işlerini yürütmek için Türkiye'de bulunan Peck, şimdi kalkıyor, Cristopher'la birlikte ortalıkta dolaşıyor. Ve bu adamın ne işler becerdiği hiç kimse tarafından sorulmuyor. 

İçişleri ve Dışişleri Bakanları'nın elleri Peck'in ensesinde olmak zorundadır. Aksi halde, bu adamın yapacaklarını sorumlusu kendileri olacaklardır. 


ECEVİT * HÜKÜMETİNİN 
ABD'NİN BİR GÖREVLİ- 
SİNİN — İÇİŞLERİMİZE KARIŞMAYACAĞI YO- 
LUNDA "GÜVENCE" 
ALDIĞI BİLDİRİLİYOR. 
BU UTANCIN BİR YANI, 
DİĞER YANI DA “BU 
AJANIN KOVULMASINA 
CESARET EDİLEMEME- 
51. 


öğrenciler üzerinde yoğunlaştırıliyor; ancak öğretim üyeleri ve bu baskıların dışında değil, 

Üniversitenin bütün birimleri, çevresi jandarmanın "kuşatması" altında. Bu “önlemler” yeni değil ama, jandarmanın tutumu sertlik yönünde değişti. Önceleri yalnızca "meydana gelebilecek olaylar"a karşı varolan jandarma bugün kendisi olayları başlatıyor, baskılarını “somut olarak" hissetiriyor. 

Tüm ODTÜ öğrencilerinin korumaya çalıştığı ve kendi örgütleri olan ÖTK'nın Yürütme Kurulu üyeleri birer birer sıradan gerekçelerie tutuklanmaya başladı. Basına, ÖTK Yürütme Kurulu odasında dinamitler, silahlar bulunduğu yollu gerçek dışı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların amacı, öğrenci örgütlenmesinin en ileri bir biçimi olan ÖTK'nın varlığına son vermek için "hak-ከ" gerekçeleri ve uygun koşullan hazırlamaktı. 

“Güvenlik gücü" jandarmanın öğrencilerin ilerici niteliklerine, politik düşüncelerine tahammülsüzlüğü de açıkça gösterilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta içinde yapılan ve öğretim üyelerinin odalarının bile aranmasına dek varan genel bir aramada, üzerinde “yasaklanmamış” yayınlar bulunan öğrencilerin de dahil olduğu 200'e . yakın öğrenci gözaltına alındı. Bu yasadışı uygulama sırasında, görevli albayın, öğrencileri "kışkırtan" öğretim üyelerinden "hesap soracağı" biçimindeki sözleri dikkat çekiciydi. 

Gene 7 Mayıs ginü, son baskılara karşı tepkilerini dile getirmek ve öğrenimin sürmesinden yana olduklarını açıklamak isteyen” kalabalık bir öğrenci topluluğu üzerine dipçikll bir saldırı yapıldı. Birçok öğrenci ciddi yaralar aldılar. Aynı olayda, öğrenciler arasına "sızmış" sivil bir kadın polis, silahını öğrenciler üzerine yöneltiyordu. 

ODTÜ üzerindeki son baskılar, dış müdahaleler olmadığı faşistierin okullardan ellerini çektikleri sürece, öğrenimin aksamadan süreceğinin kanıtlanmasına tahammülü olmayanlar tarafından yapılıyor. Bu oyunları geri çevirmek, tüm öğrencilerin, öğretim üyelerinin, çalışanların ortak tepkisiyle mümkün. ÖTK yönetiminin bu gelişmeler karşısındaki tavırsızlığı oluşan tepkinin doğru biçimde örgütlenmesini engelliyor. 

ODTÜ'de öğrenim siirmelidir ama, öğrenimi engellemeye, can güvenliğini tehdide yönelik baskılara da tepkisiz kalınamaz! 


IMAR VE İSKAN BAKANLIĞI İŞYERLERİNDE GREV BAŞLADI 


İmar ve İskan Bakanlığı'nda çalışan işçileri kapsayan ve Tez-Büro-İş tarafından yürütülmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılamadığı için Bakanlığa bağlı işyerlerinde grev başladı. Bilindiği gibi anlaşmazlık doğunca İmar İskan Bakanlığı da grev kararına karşt lokavt ilan ederek Türkiye'de lokavt ilan eden ilk bakanlık ünvanını kazanmıştı. 

Geçtiğimiz hafta içinde İmar ve İskan Bakanlığı işçileri greve başladılar. Bakanlığa bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin tümünün katılımıyla sürdürülen grev başarıyla sürüyor. Büyük bir canlılığa sahip olan grev, tüm işçilerin ortak mücadelesiyle başarıya ulaşacak. İmar İskan Bakanlığı işçileri grevin başarısının tek güvencesinin kendileri olduğunu, bilinçli ve örgütlü mücadeleleri olduğunu biliyorlar. 


KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN MC DÖNEMİNDE BASTIRILAN KİTAPLARI BEDAVA DAĞITMA KARARI ALDIĞI BİLDİRİLİYOR 

MC iktidarları döneminde tüm toplumun faşistleştirilmesi çabalarının Kültür Bakanlığı bünyesinde de sürdürülmesi 50- nucunda basılan ve aralarında "Ülkücü Ali" ve benzeri isim taşıyan kitapların değerlendirilmesi için Kültür Bakanlığı yeni bir yöntem buldu. MC döneminde çok sayıda bastırılan kitapların ziyan olmaması için bedava dağıtılacağı belirtiliyor. Böylece ancak SEKA'ya hurda kağıt olarak satılabilecek faşist içerikli kitaplar yaygınlaşmış olacak. Köklü bir kültür politikasının oluşturulması yönünde çabalar harcadığı yönünde görüşler belirtilen Kültür Bakanlığı bu davranışı ile faşistlerin ekmeğine yağ sürmüş olacak. 


ÖĞRETMENLER 
1 MAYIS TUTUKLULARIYLA 
DAYANIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR 


TöÖB-DER Beykoz Şubesi Kongresi altı Mayıs günü yapıldı. İşçi sınıfının birlik, mir cadele ve dayanışma günü olan "1 Mayıs"a yönelik orak sürdürülen baskı ve engellemeler ve bu baskı ve engellere karşın "1 Mayıs" için sürdürülen mücadele Kongrede yogun olarak tartışıldı. 

Kongrede bir konuşma yapan "Demokrasi İçin Birlik" grubu sözcüsü "1 Mayıs" kutlamalarının önüne çıkartılan engelleri sraladıktan sonra “emeğin bayramı önüne çıkartılan yasaklamaların ve engellerin aşılmasında kerarlı ve dirençli bir biçimde mücadele eden yalnızca işçi sınıfının politik örgütü olmuştur" dedi. Demokrasi İçin Birlik grubunun sözcüsü işçi sınıfı adına hareket ettiklerini söyleyen kimi gruplann bu baskı ve engellemeler hiçbir direnç ve kararlılık gös- 


karşısında, 


termeden geri çekildiklerini, teslimiyetçiliğe savrulduklarını belirtti. 

Kongre oybirliği ile hapiste bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e "dayanışma" telgrafı gönderilmesine, gene oybirliği ile Türkiye İşçi Partisi ve DİSK Genel Merkezine "kutlama ve dayanışma” telgrafı çekilmesine karar verdi. Ayrıca Başbakan Ecevit'e 
1 Mayıs gösterilerine yöneltilen baskılar nedeniyle bir "krnama” telgrafı gönderilmesine "1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasının talep edilmesi"ne de oybirliği ile karar verildi. 

Kongre sonunda yapılan seçimleri "Demokrasi İçin Birlik" ve "Birlik Dayanışma" gruplannın oluşturduğu ortak liste kazandı. 


SAVCI DOĞAN ÖZ'ÜN KATİLİ MAHKEMEDE YALANCI TANIK KULLANIYOR 


İlerici Sava Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim ÇNtçi'nin duruşmasında sa- i ma tanığı olarak dinlenen Hafati Korkutoğlu'nun yalan söylediği anlaşıldı. Korkutoğlu İfadesinde olay günü okuduğu okuldan çıktıktan sonra faşist İbrahim Çiftçi'yi Kon- 


ya'dan Ankara'ya uğurladığını söylemişti. Oysa aynı gün tanık Korkutoğlu'nun okula gitmediği anlaşıldı. Cinayetlerinden temize çıkmak için yalancı tanık kullanan faşistlerin yalanları ber geçen gün açığa çıkıyor. 
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m e ር... 
1MAYIS DERSLERİ 


GÜNDÜZ MUTLUAY 


1 Mayıs 1979 çok öğretici oldu. Bütün sınıflar, bütün örgütler ve herkes 
için öğretici oldu. 1 Mayıs'dan gerekli dersi çıkaran, doğru değerlendirmeyi ve gereğini yapan sınıf, mücadelede önemli bir adım atacak. 1 Mayıs öncesinde burjuvazi önemli bir adım attı, İşçi sınıfı bu adımı, Partisi ve ilerici sendikal örgütü ile göğüsledi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Boran ve arkadaşları 1 Mayıs'da yürüdüler. İşte o yürüyüş burjuvazinin hesabını bozdu. Attığı önemli adımın kesin zafere ulaşacağını sandığı anda burjuva gericiliğinin suratında bir tokat gibi patladı. Türkiye işçi sınıfı, onun politik mücadelesi ve demokrasi mücadelesi 1 Mayıs 1979'da büyük kazanımlar sağladı. Birçok alanda kazanım sağladı. 

Birincisi; somut durumun somut tahlilinin tesbitiyle ortaya konulacak politik hedeflerin ancak ve ancak işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi tarafından şaşmaz bir doğrulukla tesbit edilebileceği bir kere daha görüldü. 


İkincisi; emperyalizmin ve büyük burjuvazinin “herşeye kadir" olmadıgı; işçi ve emekçi kitlelerin, hedefleri ve gerçekleşme biçimleri doğru tesbit edilmiş bir politik mücadele sonunda bütün hesapları bozabileceği açıkça görüldü. 


Üçüncüsü; işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketi dışında her türden sapmanın, bütün dönemeçlerde, sınıf mücadelesinin her kritik noktasında burjuvazinin politik amaçlarına hizmet ettiği bir kez daha yaşanarak öğrenildi. 

Ve son olarak ilericiliğin ve demokratlığın temel ölçüsünün işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketine ve onun partisine karşı alınan tavır olduğu bininci kez kanıtlandı. 


Biraz açalım: 

Birincisi şu: Burjuvazi, işçi ve emekçi kitlelerin doğru politik hedeflere yönelen örgütlü kitle hareketinden çok korkuyor. Bunun için 1 Mayıs'a uzun yıllar birbiri üstüne yasaklar kondu. Bu yasaklar 1976'da aşıldı. İstanbul'un Taksim Alanı'na onbinler toplandı. Emeğin düşmanları için korku verici bir gösteri oldu 76'nın 1 Mayıs'ı . Sınıf mücadelesinin önündeki önemli bir engel yıkıldı. Emperyalizm ve büyük burjuvazi, gericilik, yitirdiği mevziyi yeniden kazanmak için 1977 1 Mayıs'ında saldırıya geçti. Taksim Alanı kana boyandı. 
Bu saldırı işçi-emekçi kitleleri yıldıramadı. Taksim Alanı'nın adı 1 Mayıs Alanı oldu. 78 1 Mayıs'ında bütün saldırı tehditlerine ve provokasyonlara rağmen onbinler yeniden aynı alanı toplandı. 


1979 1 Mayıs'ında emeğin düşmanları çok yanlı saldırıya geçti. 1 Mayıs'ı tümden yasaklamaya gücü yetmediği için de İstanbul'u yasaklamayı seçti. Bu noktada işçi sınıfına ve bütün demokratik güçlere düşen görevin ortaya konulması, politik mücadele hedefi ve mücadele yöntemlerinin tesbiti önem kazandı. Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdi: y 


"Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü ortamda işçi sınıfının ve demokratik güçlerin kazanımlarının korunması; emperyalizme, faşizme, gericiliğe ve azgınlaşan saldırılara karşı emekçi kitlelerin sesinin duyurulması ancak İstanbul'da ve 1 Mayıs Alanı'nda düzenlenecek gösterilerle yerine getirilebi-ዘር 


“Son yıllarda geleneksel olarak DİSK tarafından düzenlenen ve ülke çapında emekçilerin katılmasıyla özel bir anlam ve güç kazanan 1 Mayıs gösterilerinin İstanbul dışına nakledilmesi anti-demokratik baskılara teslim olmaktır. 
Ülke çapında katılımla İstanbul'da ve 1 Mayıs Alanı'nda yapılacak kitlesel gösteriyi zayıflatacak girişimlerle, demokratik güçleri bölmek emperyalizmin ve burjuvazinin planlarına hizmet anlamına gelecektir." (16/4/1979 günlü TİP Basın Bülteni) 


İkincisi; işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin önderliğinin kendi ör- 
, gütüyle sınırlı olmadığı, işçi sınıfının ve tüm emekçi kitlelerin hak ve özgürlükleri için mücadele ettiği bilinir. Parti, bu görevini, herzaman doğru politik hedefleri göstererek ve bu hedefler için doğrudan mücadeleye önderlik ederek yerine getirir. Emperyalizm ve büyük burjuvazinin bütün saldırılarını göğüslemek, demokratik hak ve özgürlükleri mümkün olan en ileri mevzide korumak için bütün güçlerini seferber eden Parti, kitleleri de örgütleyip mücadeleye 50- kabilir. 


Neemperyalizm, ne de burjuvazi yenilmez değildir. Yenilmez olmadığını göstermek ve gerçekten yenmek için mücadele etmek gerekir. Bu mücadele, sınıf mücadelesinin içinde bulunulan nesnel ve öznel koşullarına göre belirlenir. 

Bu noktada CHP'nin ve Ecevit iktidarının emperyalizm ve büyük serma- 


ye açısından çok önemli bir işlevi ortaya çıkıyor Kitle hareketlerini engellemek, giderek yok etmek. CHP kitle hareketlerinden çok korkuyor. Kitlelerin CHP'yi aşmasından ve sosyalizme ulaşmasından korkuyor. Korkusu boşuna değil. Türkiye böyle bir süreci yaşıyor. 1 Mayıs 1979 bir de bu açıdan değerlendirildiğinde öğreticiliği daha da artıyor. 


Üçüncü kazanım da buradan çıkıyor. Bilimsel sosyalist hareket dışında her türden sapma özünde burjuva ideolojisinden kaynaklanır. Bu genel doğru bir kere daha somutlandı. Sınıf mücadelesinin her kritik noktasında en sağdan en sol görünümlüsüne kadar bütün sapmalar burjuvazinin hesabıyla üstüste düşen bir politikaözlüyorlar. Örnekleri çok, birkaçı şöyle: Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşunda "şimdi erkendir, sonra" denildi. 5 Haziran 1977 seçimlerinde UDC slogancıları, "ileri demokratik bir düzen için" burjuvazinin kuyruğuna takıldı. Goşizmin bütün renkleri başka başka gerekçe ve sloganlarla hep birlikte burjuvazinin kuyruğuna takıldılar. “Beş sosyalist parti" diye adı sayılanların kimi kulağını ensesinden göstererek, kimi açıktan aynı çizgiye düştü. 


1 Mayıs 79 da böyle bir kritik nokta oldu. UDC slogancıları bir yandan 
utangaç da olsa "1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanı'nda" derken diğer yandan, İzmir için çok önceden hazırlıklara başladılar. Maden-İş, Bank-Sen, Ağaç-Sen'den birer ve İGD'den iki UDC slogancısı, daha 9 Mart'da İzmir Konak Alanı için Valiliğe başvurdular. Sonra adım adım bu hesabın taktiklerini uyguladılar. 
Birbiri ardına açıklamalar yaparak “1 Mayıs'ın İstanbul'da kitlesel olarak kutlanmasının olanağının kalmadığını" anlatmaya çalıştılar. Çok önceden verilmiş bu karara, DİSK yönetiminin, 1 Mayıs hazırlıklarında bir kere daha ortaya çıkan zaaflarını gerekçe yaptılar. Sonra İzmir'de kendi başlarına “Cephe” çağrıları yaptılar. Kitlelerin taleplerine ters düştükleri için bütün Türkiye'den İzmir'e en çok 20 bin kişi topladılar. İstanbul'da İzmir için karar alan örgüt yöneticileri kimseyi İzmir'e götüremediler. Karara oy veren yöneticilerden çoğu kendileri bile gidemedi. 


1 Mayıs 1979'da İzmir'de 1 Mayıs için toplanan 20 bin kişi vardı. Ama 
İzmir'de politik mücadele yoktu. Bunun için işçi sınıfı İzmir'de UDC slogancılarını yalnız bıraktı. Burası çok önemli: Kitlelerin her biraraya gelmesi "kitlesel hareket" değildir. Kitleler doğru politik mücadele hedefleri için biraraya geldiğinde "kitle hareketi" olur. Kitlesellik politik mücadeleden soyutlanırsa anlamsız kalabalık haline gelir. Böyle hareketlerde sıkıyönetim bildirileri ve İçişleri Bakanı'ndan takdirname alır. 


1 Mayıs 79 goşizmin bütün renklerini de suçüstü yakaladı. Her önemli 
gelişme karşısında "ya devrim olacak, ya da karşı devrim" heyecanına kapılan goşizmin ideolojik ve politik kofluğu, sınıf mücadelesini bir türlü kavrayamadığı daha da açıklık kazandı. 


İşçi sınıfı partileri fikir klüpleri, ya da kitlelerin "akıl hocaları" değildir. Parti, bütün politik tesbitlerini, kararlarını, hayata geçirmek için alır. 
İdeolojik ve politik önderlikle "akıl hocalığını" kesinlikle birbirinden ayırmak gerekir. "1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanı'nda" diye demeç vermek, arkasından İstanbul'a gelmeye hazırlanan örgütlerine "gelmeyin" diye talimat göndererek "5 Parti'den biri" olunur, ama işçi sınıfının partisi olunamaz. 


Ve son olarak, 1 Mayıs 79 ilericiliğin, demokratlığın işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketine ve onun Partisine karşı alınan tavırla ölçüleceğini kanıtladı. Günlük gazetelerin köşelerine kurulmuş, “CHP'nin ve Ecevit'in sağa gidişine özür bulma uzmanları” 1 Mayıs'da bir kez daha demokratlık sınavında sınıfta kaldılar. Her biri 1 Mayıs öncesinde ve sonrasında farklı şeyler yazdılar. 5 Haziran seçim mitingi engellendiğinde "Ben ve Rahşan Hanım Taksim'de olacağız" diyen Ecevit'i alkışlayanlar işçi sınıfının aynı alana çıkmak isteğini en azından "sorumsuz" buldular. İşçileri, emekçileri en doğal demokratik haklarını kullanmamak için "akl-ı selim''e davet ettiler. Farklı şeyler yazdılar, ama hepsi aynı şeyi söylediler. 


İşçi sınıfı, emekçi kitleler, gerçek aydınlar, gençler politik örgütlerinin şaşmaz yol göstericiliği ve öncülüğünde iktidara yürüyor. İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi bütün engelleri aşarak kitlelerle kucaklaşıyor. Şimdi 1 Mayıs derslerini özümleyerek daha ileri hedeflere doğru yürüyecek. Parti olma- nın ciddiyeti ve sorumluluğuyla yürüyecek. 


İşçi sınıfı partisi sorumluluğunun bilincinde. 1 Mayıs 79'da burjuvzi- nin kuyruğuna takılanları ve demokrasi sınavında sınıfta kalanları da bir adım ileriye götürmek için en başta kendisine görev düştüğünü biliyor. Gereğini yapacak. 


YEDE YURUYUŞ 
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YOLUNDA YENİ 
MEVZİLER İGİN 


1 Mayıs 1979'u, emperyalizmin ve büyuk burjuvazinin CHP Hükümeti üzerindeki yeni hesaplarının ortaya çıkması izledi. Bu hesapl ötedenberi kestirilebiliyordu ama, Mayıs ayının girmesiyle birlikte çok daha açık bir biçim aldı. ABD Başkanı Carter'ın özel temsilcisi Warren Christopher geçtiğimiz Salı günü Türkiye'ye geldi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin belli başlı konularında hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. IMF Avrupa Masası Şefi Whitton da Çarşamba 


günü Türkiye'deydi. Bu arada AET'nin, Türkiye'nin 5 yıllık bağışıklık talebiyle ilgili kararı belli oluyor ve Başbakan Ecevit Avrupa Konseyi'ne katılmak üzere Strasburg'a uçuyordu. 


birdenbire hızlanan bu trafik, emperyalizmin ve yerli büyük burjuvazinin, Ecevit hükümetini kendi istekleri doğrultusuna çekmekte yeni bir denemelerini sim- 


gelemektedir. 
Türkiye'nin dış ilişkilerinde 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YALCIN 


Emperyalizmin ve gerici güç- 


TSİP 1 MAYIS'DA NE YAPTI? 


TSİP Merkez organı "BİRLİK”"in 3 Mayıs 1979 tarihli 11. sayısı hemen tümüyle 1 Mayıs'a ayrılmış. Sosyalistlerin 1 Mayıs'a büyük Ö- 


nem verdikleri açıktır. BİRLİK 


yapmış. Derginin başyazısında “1979'da 1 Mayıs'ın Kalbi Gene İstan- 


bul'da Atıyordu" deniliyor. 


Bu tesbit esas olarak doğru. "Birlik”de TSİP'in 1 Mayıs'a ilişkin başından berl ısrarlı tutum aldığı yazılıyor. Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'ın daha önce gazetelerde de yayınlanan demecine de yer veriliyor. Demecin son paragrafı aynen söyle: 

"Partimiz bu yıl da, başından beri 1 Mayıs törenine DİSK'le bir- 
8816 Taksim 1 Mayıs Alanı'nda katılma kararı atmıştır. TSİP 1 Mayıs 
1979'da, 1 Mayıs alanında olmayâ kararlıdır.” 

Bir parti politik durumu değerlendirir. 
karar almış. Aldığı karar esas olarak doğru. Ne var ki sosyalistler tutarlı olmak zorundadırlar. Parti, kitlelerin “akıl hocası" değildir. Aldığı kararların hayata geçmesi Için mücadele ፅወ6(. TSİP yukarıdaki aÇıklamayı yaptığı 29 Nisan'dan bir hafta öncesinden [| ve ilçe ዕየ- gütlerine talimat göndererek "1 Mayıs Için İstanbul'a gelmemelerini"” 


istedi. 


Bu tür tallmatlardan telgrafla gönderilen biri, PTT'nin bir hatası ile TİP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'na geldi. “1 Mayıs Için | stanbul'a gelmeyin. Yol hazırlıklarını Iptal edin. Yalçın Yusufoğlu—İmza—-Muühür” yazılı bu telgraf çekildiğinde DİSK de, 1 Mayıs'ın İstanbul'da yapılması Için mücadele eden bütün güçler de, gerici güçler ve demokrasi güçlerinin kararlılığını kırmak Için sıkıyönetimle birlikte İzmir'e çağrı çıkaranlarla mücadele ediyordu. 


Yargıç 


Velioğlu'nun katili 
1 Mayısmı? 
Geçtiğimiz Pazartesi günü Mersin Ağır Ceza Hakimi Halit 


Velioğlu Mersin'de öldürüldü. Hakimin eşi de ağır yaralandı. 
Velioğlu'nun öldürülmesi olayı TRT tarafından da verildi. A- 


ma ne şekilde? 


1 Mayıs konusunda gerçekleri çarpıtmak ve elden geldiğince gizlemek için hiç bir çabayı esirgemeyen TRT bu konuda da oldukça başarılı idi. Hatırlanacağı gibi TRT kurumu 


1 Mayıs konusunda ne radyolarda ne de televizyonda gelişen 
olayları tarafsız bir şekilde verme politikası izlememişti. Tür- 


iye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve diğer parti üyelerinin tartaklanarak gözaltına alınmalarına değinmeyen, ancak akşam haberlerinde basit bir olaymış gibi geçiştiren TRT, Hakim Halit Velioğlu'nunu öldürülmesinde olduk ça ilginç bir yol izledi. Velioğlu'nun öldürülme haberinin hemen arkasında hakimin Mersin'de 1 Mayıs dolayısıyla gözaltına alı- 


nanların tutuklanmaları doğrultusunda bir karar verdiği de belirtildi. Böylece çok açık bir çaba ile izleyicinin hemen bu olayla cinayet arasında bağ kurması sağlanıyordu. Yurtta ve dünyada 1 Mayıs'ı geçiştiren TRT, sonunda bu konuyu degerlendirebileceği bir malzeme elde etmişti. 1 Mayıs ve dolayısıyla işçi sınıfına düşmanlık TRT'de şimdilik bu şekilde sonuçlandı. 


# 
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ያ Mayıs tutukluları cezaevine gönderilirken.. 


lerin CHP hükümeti üzerindeki bu hesapları aslında, işçi sınıfını ve emekçi kitleleri, tüm demokratik güçleri eylemsizliğe itme, mücadele mevzilerinden geriye atma hesaplarının bir basamağıdır. Gerici güçler, CHP hükümetini kesin bir kontrol altına alarak, işçi sınıfını ve tüm demokratik güçleri politik bir alternatiften yoksun göstermeyi, mücadele taleplerini en geri düzeye itmeyi ve böylece onlara açıkça gerici hükümet biçimlerini dayatmayı, faşist tertipler için de ortamı hazırlamayı planlamaktadırlar. 

Sıkıyönetin uygulamaları da, bu koşullarda, gericiliğin ve burjJuvazinin sözü edilen hesaplarını, “tarafsız'' bir görünüm arkasında gerçekleştirme işlevini görmektedir. Sıkıyönetimin uygulamala- 
፲1 geniş kitlelerin gözünde meşrulaştırılarak, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin mücadele hedeflerinin:' en azından bir bölümünden vazgeçmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

İşte bu ortamda Türkiye'de emperyalizme ve faşizme karşı olan tüm güçlerin en büyük ve en güvenceli dayanağı, mevcut demokratik mevzilerini korumakta- ki ve mücadele hedeflerinden vazgeçmemekte gösterecekleri kararlılığıdır. 

1 Mayıs 1979, tüm demokrasi 
güçleri için bu konuda bir sınav olmuştur. Şimdi görev, 1 Mayıs 1979'un derslerini derinlemesine kavramak ve demokratik mevzileri korumak üzere tüm demokrasi güçlerine düşen görevleri hiç vakit yitirmeden hayata geçirmektir. 

Bir bakıma 1 Mayıs 1979 sona ermemiştir. Emperyalizme ve gericiliğe karşı 1 Mayıs 1979'da yükseltilen mücadele hedefleri, tüm demokratik güçlerin önünde aynı sıcaklıkta ve ivedilikte durmaktadır. 

Daha somut bir deyişle 1 Mayıs 1979'un hedefleri, bugün 1 
Mayıs 1979 tutuklularının serbest bırakılması mücadelesinin 
hedefleri olarak gündemdedir. 1 
Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için mücadele, tıpkı 1 
Mayıs 1979 gününde olduğu gibi, yine işçi sınıfının kazanımlarını burjuvaziye karşı korumak, demokrafik güçlerin mevzilerini her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak ve gericiliğin yeni adımlar atmasını önlemek için mücadeleyle özdeşleşmektedir. 
İşçi sınıfının tüm sendikal örgütleri, tüm ilerici've demokratik 
kitle ve meslek kuruluşları, 1 
Mayıs 1979'un öngördüğü karar-ከከ፪፤) şimdi 1 Mayıs 1979 tutuk- 


lularının serbest bırakılması mücadelesinde göstermek durumundadırlar. 

Kısacası işçi sınıfının 1 Mayıs 
geleneği için verilen mücadele 1 
Mayıs ertesinde de sürmektedir. 
Ve mücadelenin kapsamı, 


1 Mayıs kazanımını korumanın 
sınırlarını çoktan aşmıştır. 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için eylem ve mücadele birliğinin oluşmam, tüm demokrasi 


“güçlerinin eylemlerini bir üst dü- 


zeye çıkaracaktır. 


gündemin başında 


Evet, eylem birliği 


de TSİP merkez organı olarak böyle 

1 Mayıs 1979, faşizme ve gericiliğe karşı mücadelede işçi 
sınıfının ve tüm demokratik güçlerin eylem birliğiyle ilgili gerçekleri bir kere daha ortaya çıkardı. 1 Mayıs 1979, bu eylem birliğinin herşeyden önce sınıf mücadelesinin en yaşamsal alanlarında gerekli olduğunu ve gerici güçlerin emekçi kitlelere karşı saldırı planlarını hedef alması gerektiğini gösterdi. 


Bazı çevreler, 1 Mayıs 1979'da işçi sınıfının ve demokratik güçlerin eyleya kirliğiminrdi Mayıınn 1 Mayıs Alanı'nda kutlanması kararlılığında ısrar edilmesi nedeniyle oluşturulmadığını ileri sürmektedirler. Hatta bu çevreler, örneğin DİSK yönetiminin, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanması kararını diğer demokratik kuruluşlara danışmadan" almasını, 1 Mayıs 1979" da eylem birliğinin oluşmamasının nedeni olarak göstermeye çalışmaktadırlar. 


Maden-İş, Bank-Sen ve Bay-Sen sendikalarının 25 Nisan tarihinde DİSK Genel Merkezi'ne yazdıkları yazıda şöyle denmektedir: "Özellikle 1 Mayıs'ın yalnızca 1 Mayıs Alanı'nda kutlanacağına ve başka kutlamaların teslimiyetçilik olacağına ilişkin karar DİSK sendikalarının da, diğer demokrasi güçlerinin de eğilimleri ve katılımı olmadan alınmıştır." 


Bu suçlamadaki bakış açısı, eylem birliğinin temellerinin, eylemin ilkelerine göre değil, eylem birliğine katılacak olanların eğilimlerini uzlaştırarak oluşturma gibi temelinden sakat, faydacı bir anlayışı yansıtmaktadır. Oysa eylem birliğinin, her somut durumda, katılacak olanların istemlerinden bağımsız zorunlu ilkeleri vardır ve eylem birliği, ancak bu ilkeler üzerinde temellendiği takdirde gerçekten eylem birliği olur. 
Eğer eylem birliğinin bu vazgeçilmez ilkelerine karşı çıkanlar olursa, eylem birliğinin oluşturulamamasının sorumluluğu da onlara ait olur, 


1 Mayıs 1979'da en geniş eylem birliğinin oluşturulamamasının nedeni, eylem birliği üzerinde mangalda kül bırakmayan kimilerinin, 1 Mayıs 1979'un temel politik hedeflerinde gereken kararlılığı gösterememeleri, burjuvaziyle uzlaşma yolunu seçmiş olmalarıdır. Bu çevreler, böylece işçi sınıfının ve demokratik güçlerin birliğini bölücü bir tutum izlemişler ve gericiliğin demokratik güçleri dağıtmaya yönelik provokasyonla- 


rına alet olmuşlardır. 


1 Mayıs 1979'un mücadele hedefleri için eylem birliği, 


1 Mayıs 1979'un ertesinde bugün de geçerli ve zorunludur. 
1 Mayıs 1979'da işçi sınıfının ve demokratik güçlerin eylem 
birliğinin hedefi, gericiliğin dayatmalarını geriletmek, kazanım ve mevzileri korumak ve böylece faşist güçlerin iktidarı ele geçirme planlarına karşılık vermekti. Şimdi aynı hedefler için mücadeleyi, 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için mücadele simgelemektedir. Eylem birliği üzerinde söyienenlerin tutarlılığını, 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için 


Evet, eylem birliği" 


mücadeleye katılmaktaki, her türlü dar grupçu hesaptan uzak kararlılık ve içtenlik belirleyecektir. 


Ama gericiliğe ve faşızme karşı uzlaşmaz bir mücadele için! 


è mehmet aközer 


Ecevit'in parolası 


Ekonomiyi güclendirmek 


icin İMF ye evet! 


Geçtiğimiz haftanın son günlerinde Türkiye'de bulunan IMF Heyeti, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda IMF Heyeti Başkanı Charles Woodward, bilinen küstah tavrı ile şunları söylüyor- 


du: 


“Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 Programı' nda öngörülen politikalarla bir yere varamaz...” 


1978 yılı sonbaharından bu 
yana IMF ile sürdürülen görüşmelerde, Türkiye'nin yerine getirmesi istenen koşullar, Woodward'ın ağzından bir kez daha tekrarlanıyordu. Piyasa ekono- 


yi yapısına kavuşturula- 


cak kamu kuruluşları aracılığı ile üretimin arttırılmasını ve yurt içi kaynaklara ağırlık verilmesini öngören Dördüncü Plan ve 1979' Programı'nın ilkeleri, bir kez daha Woodward'a uzun uzadıya anlatılmış, alınan yanıt ise "Türkiye'nin 1978 yılında IMF ile 'ciddi' bir ilişkiye girdiği, ancak her - şeyin iyi gitmesi için gereğince Çaba gösterilmediği” olmuştu. 


IMF'ye göz kırpma politikasını çoktan geride bırakmış olan Ecevit Hükümeti, girişimlerini sürdürdüğü yeni bağımlılıklar MC Hükümetlerinin neden olduğu gi- 


şu açıklamayı yapıyordu: “Ülkemizde uzun yıllar yanlış bir sınaileşme politikası izlendiği için, fabrikalarımız çoğaldıkça ekonomimizin dışa bağımlılığı da artmıştı. Çünkü kurulan fabrikalardan bir çoğu, dıştan alınacak aramallarla, hammaddelerle, parçalarla çalışıyordu... Türkiye yüzlerce Bankaya, binlerce firmaya ve dünyanın en yoksul ülkelerinden en zenginine kadar bir çok ülkeye borçlu durumda 


AP'nin 


planı 


Turhan Feyzioğlu, Ferit Melen ve bazı AP milletvekilleri tarafından verilen, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzər hakkındaki gensoru önergesi, Millet Meclisi ve Senato'da yeterli çogunluk sağlanamadığı * için görüşüle- 


medi. 


Işgüzar hakkında verilen ve suzluk soruşturması yapılması 15- tenilen gensoru önergelerinin sayısı, ertesi günlerde AP'li milletvekilleri tarafından verilenlerle birlikte, şimdiden dördü buldu. 

bu bir dizi gensoru önergesini, Tercüman, "AP'nin hükümeti silkeleme hareketi başlıyor" diye verirken, Hürriyet de Meclis ve Senato'da görüşülememesini “Skandal” olarak niteliyordu. 
Her ikisinin de kendi açıtarından "haklılığını" herhalde kabul etmek gerekecek! 

Diğer yandan, İşgüzar hakkında verilen önergelerde belirtilen yolsuzluklar ve bu önergelerin çoğunluk sağlanamadığı için 


yol- 


görüşülememesi, demokrasi"nin alışılmış kurallarından. Ama biç gerçek var ki, CHP ağırlıklı hükümetin durumu “parlamento aritmetiği" bakımından hiç de iç açıcı değil!. 

MC ortaklarının hükümeti düşürmek için girişimlerini luzlandırmaları da, bu "nazik" dengeden yararlanmak amacını güdüyor. Emekçi kitlelere sırtını degil de yüzünü dönmeyi aklına getirmeyen hükümetin bu girişimlere karşi kullandığı yöntemler de, bir zamanlar MC partilerinin kendisine karşı kullandıklarının 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idi.. O arada, uygun koşullu yeni krediler de bulmaya çalıştık. 
Ama öylesine borç yükü altına girmiş ve Merkez Bankası'ndaki tüm dövizlerini tüketmiş bir ülkeye kimse kolay kolay yeni kredi açmak istemiyordu" 

Uluslararası Para Fonu ve Ba-ከ'ከ kapitalist ülkeler verilen onca güvenceye karşın, güvence verenleri iktidara getiren gücün gün be gün desteğini çektiğini iyi bilmektedirler. Ortadoğu'da yeniden oluşturmaya (çalıştıkları dengeler söz konusuyken de, Türkiye üzerinde kısa değil, uzun dönemli . politikalar uygulama çabasındadırlar, Biraz zaman almakla birlikte, bu işi en iyi Ecevit Hükümeti'nin yapabileceği konusunda görüşbirliği de sağlannuştır. Verilen talihsiz kararlara bir yenisi eklendikçe, emekçilere ödetilen bedel büyüdükçe, Ecevit hükümetinin sorumluluğu daha da artmaktadır. 


Ecevit 
Carter'ın temsilcisi 
Cristopher'la 


aynısı. Gensoru onsrgelerinin dugüne dek hükümetin çoğunluk sağlamasıyla geri çevrilmesi ise, hükümet için fazla sevindirici olmamalıdır. Çünkü, her gensoru önergesi zaten zayıf olan hükümetin biraz daha yıpranmasına 


yolaçıyor. “Silkeleye silkeleye düşürme” taktiği de buna dayanıyor. 


* Son günlerde taze para düşlerinden başka bir şeyi gözü görmeyen Ecevit hükümetinin, bu gelişmeler karşısındaki kayıtsızlığı bakalım nelere yolaçacak.. 


Hükümetin sarfettiği bunca çaba etkilerini yavaş yavaş geçen haftadan itibaren göstermeye başladı. Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu'nun Haziran ayı başında yapacağı toplantıda karara bağlanması beklenen "Stand-By" düzenlemesi- nin ana hatları belirlendi. Buna göre, düzenleme iki aşamada ele alınacak, ilk "Stand-by" bir yıl süreli olacak, ancak, Türkiye'nin 
1980 yılının ikinci yarısından 
başlayarak 1982 yılının ilk yarısı sonuna dek yürürlükte kalacak iki yıllık yeni bir düzenleme yapmayı kabul ettiği konusu da hükme bağlanacaktır. Yani Ziya Müezzinoğlu'nun ikinci kez imzalayacağı "Niyet Mektubu'nda, iki yıl süreli ikinci aşamadaki düzenleme için, Türkiye, 1980 yılna kadar anlaşmaya varmayı garanti ettiğini belirtecektir. 


Yeni "Stand-by" düzenleme- 
5; enflasyon huzının yavaşla tlması, harcamalann kısıtlanması, yabancı sermayeye ilişkin yasalann "yumuşatılması" , Kamu tktisadi Teşebbüsleri açıklarının azaltılması ve Türk Lirası'nın degerinin yeniden belirlenmesi konularını kapsıyor. Burada, Türk Lirası'nın değerinin yeniden belirlenmesi işl, bilinen devalüasyon yöntemi ile değil, TL'nin o luşturulacak yeni bir sepete bağlanması şeklinde yapılacaktır. 
Böylece, uluslararası para piyasalanndaki dalgalanmalar nedeniyle Lira'nm değerinde oluşan “çapraz kur farklılıkları"nın da ortadan kaldırılması olanağı bulunacak ve yapilan işlemin de "adı" devalüasyon olmayacaktır. 


ABD'yle Y yeni ikili anlaşma 
‘hükümetin önünde 


“Christopher geldi, dertleşti ve gitti.. " 

Hürriyet'in konuyla ilgili başlığı bu. Ama ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in yaptığı görüşmeler, bu sözlerin taşıdığı anlamın ötesinde bir önemdeydi. 

Önemi nedeniyle de, Ecevit ve Christopher başkanlıklarındaki Türkiye ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmele 

“çok gizli” yürütüldü. İkigün süren görüşmelerin ana konusu, Türkiye'ye yapılacak "ivedi yardım” ve üsler konusuydu. İki ülke arasında yapılması düşünülen "Türkiye ABD Savunma İşbirliği Anlaşması” ise her iki konuyla da içiçe ele alınacak- 
8. 

Christopher, Türkiye'ye gelmeden önce, Carter Temsilci, ler Meclisi ve Senato 2: açık açık şunlan söylüyordu? 

“Yardım etmezsek İran'ın arkasından Türkiye'yi de kaybedeceğiz. ABD savunma düzeni, NATO ittifakı, Ortadoğu barışının sağlanması (Arap ve Filistin halklarına saldırı demek istiyor!) için en önemli kozumuzu elden çıkarmış olacağız.” 

Gerçi Türkiye'de hükümetlerin emperyalizmden uzaklaşmak gibi bir niyetleri yoktu ama, ABD de bazı işlerini halletmek için acele ediyordu. Savunma İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce yapılmak istenmesi de bunu gösteriyordu. 

Türkiye ile ABD arasında bir Savunma İşbirliği Anlaşması, üç yıl önce 26 Mart 1976'da imzalanmıştı. Ancak ABD”. 
nin “vaatlerini” yerine getirmemesi üzerine, bu Anlaşma'nm hükmü de kendiliğinden kalmamıştı. Yeni yapılacak bir anlaşmanın özellikle de ABD tarafından çabuklaştırılmak istenmesi anlamlıydı. 

Emperyalizm İran'dan kovulduktan sonra kendine yeni jandarmalar arıyor ve Türkiye'yi de bu iş için biçilmiş kaftan görüyor. Bir an önce bağlanması istenen, İran'daki ABD üslerinde bulunan modem dinleme ve gözleme casusluk gereçleri- nin Türkiye'ye taşınmasıdır. 

Türkiye hükümeti de bu isteği olumlu karşıladığı takdirde, İran'daki teçhizat önce Avrupa'da bir başka ülkeye götürülecek, oradan da Türkiye'ye nakledilecektir. Böylelikle de, Türkiye'deki üslerde bulunan eskimiş teçhizat yenilenerek, Ortadoğu ve Sovyetler Birliği'ne yönelik tehditler güçlendirilmiş olacaktır. 

ABD yönetiminin Savunma İşbirliği Anlaşması'nı çabuklaştırmak istemesinin bir nedeni de, SALT-2 Anlaşması'nı onaylaması için Kongre'ye güvence vermek ve SALT-2 Anlaşması'nın yumuşatıcı etkilerini yoketmek. Türkiye'deki islerin güçlendirilmesi, Carter yönetimine bu avantajiarı sağlarken, Türkiye hükümetine de "yardım" için bugünkü önkoşul olarak öne sürülüyor. 

ABD diplomasisinin hesabı-kitabı şimdilik budur. 

Ancak Ecevit hükümeti, bu isteği kabul etmek için "yardım" talep etmektedir. Şu başına "ivedi" sözcüğü konulmuş, ama aylardır bir türlü gerçekleşmeyen "yardım”"!.. Bu yardım yapılmadan da, güçlükler çıkartacağını belirtiyor. 

Bir yandan ABD her geçen güf daha fazlasını isterken, öte yandan da protokol kurallarına sadakatiyle bilinen Başbakan Ecevit sürekli "üzüntülerini" belirtiyor. 

Ecevit ve hükümeti bilmelidir ki, Türkiye ve bölge halkları emperyalizmle yapılacak yeni Savunma İşbirliği —daha 

doğrusu saldırı— Anlaşmalarını reddetmektedir. 
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AET maratonunda 


Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi, geçen hafta Salı günü yaptığı toplantıda, Türkiye'nin yükümlülüklerinin beş yıl süreyle dondurulmasını öngören bağışıklık dönemini kabul etti. Ancak, yine aynı Konsey aldığı bir başka kararla da, ilişkilerde aksaklık yaratan konular- da, Topluluğun Türkiye'ye olan yükümlülüklerinin de dondurulmasını kararlaştırdı. 

Türkiye ile AET arasında ilişkile- 


HABERLER 


KİT'LER HOLDİNGLEŞTİRİLİYOR.... 


— Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'- nın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin “kendilerini yaşatan ve geliştiren” ekonomik kuruluşlar olarak yeni ve etkin bir örgütleşme yapısına kavuşturulmaları ilkesi doğrultusunda, kapsamlı bir çalışma programı hazırlandı. Bu kuruluşlara 1979 yılı Programı ve İcra Planı'nda verilen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla DPT tarafından hezırlanan çalışma programına göre, bir Merkezi Yürütme Komütesi ve üç çalışma grubu kuruldu. Yasal, kurumsal ve finansman, yönetim, üretim ilişkileri konularında gerekli düzenlemeler ve teklifleri hazırlamaları öngörülen çalışma grupları, ilgili bakanlık ve kuruluşların uzmanları ile üniversite öğretim üyelerinden oluşuyor. 
Ayrıca, çok sayıda özel kesim ve kamu kesiminden konu ile ilgili uzmanların, yöneticilerin ve işadamlarının da danışman olarak düşüncelerinden yararlanı|- ması için bir program hazırlandı. 
Oluşturulan komite ilk aşamada, sa- 


yıları 240 dolayında olan KİT'lerden hangilerinin, dokuz tane olması öngörülen Holding “Sektör Kurumları"nın içine gireceğini saptayacak. 


DÜNYANIN EN BÜYÜK 
OYUNCAK FABRİKALARI 
ÇİN'DE BEBEK KOSTÜMÜ 

ÜRETECEK FABRİKA 
KURACAK. 


— Mego İnternational adlı dünyanın büyük oyuncak fabrikaları sahibi bir firına ile Çin hükümeti, firmanın Çin'de bebek elbisesi fabrikası kurması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Buna göre, Mego International Çin'e 100 
adet bebek elbisesi dikecek dikiş makinası sağlayacak ayrıca 100 Çinliyi bu konuda eğitecektir. Çin, makinaların bedelini, fabrikada üreteceği “Dünyanın en büyük süper kahramanları" giysileri dikerek ödeyecektir. Mego'nun yarattığı süper kahraman giysileri arasında Supermen ve Batman gibi resimli roman kah- 
»amanları da bulunmaktadır. 

Mego İnternational firmasının halen Hong—Kong'da üretim yapan bir oyuncak çocuk fabrikaları bulunmaktadır. 
Çin'deki tesisler ise Kanton'da kurulacaktır. Çin, üretim arttıkça Mego'dan daha fazla makina almayı kararlaştır. 
mıştır. Mego firması yetkilileri Kanton 
fabrikasının çok yakın gelecekte 100 
üniteden 200 üniteye çıkmasının beklendiğini bildirmişlerdir. 
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rin canlandırılmas için Türk tarafının yaptığı önerilere karşılık hazırlanan cevapta, Türk işgücünün topluluk alanında serbest dolaşınu, tarım tavizleri. Türkiye'nin ihraç ettiği tekstil ürünlerine Topluluk ülkelerinin uyguladığı kısıtlamalar ve Topluluğun Türkiye'ye yapacağı mali yardım konusundaki görüşler yer alıyordu. 

Bilindiği gibi, AET ile Türkiye ararında imzalanan anlaşmaya göre, 1986 yılından başlayarak Türk işçilerinin “üye ülkelerde serbestçe dolaşabilmeleri hükme bağlandığı halde Federal Almanya, bu sürenin beş yıl daha ertelenmesini yani 1991 yılından itibaren geçerli olmasını istemektedir. Çok ciddi ekonomik ve sosyal bunalımlarla karşı karşıya bulunulduğu gerekçesiyle" yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülke yalnızca Federal Almanya değildir. Sorun, tekstil ve pamuk ipliği konusunda İngiltere, tarım ürünleri konusunda İtalya ve Fransa için de geçerlidir. 


Tekstil ürünlerine ambargo 


Odam Başkanı karann açıklanmamnın hemen ertesinde bir yazılı açıklamayla sesini şöyle yükseltiyordu: 

"Sağlanacak mali yardım, geçmiş dönemlerden daha da fazla bile olsa, bu, Türkiye' nin kaybettiklerinin yanında fazla bir önem arzetmeyecek durumdadır. 

“Yunanistan'ın topluluğa tam üye olmasının sözkonusu olduğu bir dönemde, Türkiye' nin AET'ye tam üyeliğini tehlikeye düşürecek bir tavır içine girmesini, ülkemizin uzun vadeli çıkarları açısından faydalı görnüyoruz." 

Mehmet Yazar'ın sözünü ettiği yardım, 75 milyon hesap birimlik ya da 100 milyon dolar tutarındaki hibe yardımı ile Dördüncü Mali Protokolle verilmesi öngörülen ve miktar henüz belirlenmemiş krediden oluşmaktadır. Hibe şeklindeki yardımın hangi alanlarda kullanılacağı konu- 


Ancak, görüşmelerde Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri, 100 milyon doların bir ya da iki proje için kullanılmasıra görüşmelerde şiddetle karşı çıkmaktadırlar. İstekleri, bu miktarın çok sayıda iril ufaklı projenin finansmanı- nın bir bölümünde kullanılmasıdır. 


Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin Türkiye'ye vermeyi (oöngördükleri ve Üçüncü Mali Protokelle kullanılan 430 milyon dolarlık krediden daha fazla olacağı "umulan" kredi ise, Protokol imzalansa dahi 1982 yılından önce kullanılamayacaktır. 


Gerçekte, Türkiye ile imzalanan anlaşmaları işleri- ne geldiği gibi yorumlayan ve çok açık, kesin hükümleri dahi uygulamaya gerek görmeyen Topluluk üyesi ülkeler Yunanistan'ın tam üyeliği ko- 


lanmaktan kaçınmamaktadırlar. Topluluk içindeki gelişmiş kspitalist ülkeler, görüşmeler sırasında, 1980 yılında Yunanistan'ın AET'ye tam üye olmasından sonra Türkiye'ye karşı olan yükümlülüklerinin beş yıl süreyle dondurulması yolunda almış olduklan kararı, süre açısından değlştirebileceklerini "ihsas" etmişlerdir. Diğer bir deyişle, Yunanistan topluluğa üye olduktan sonra, Türkiye'ye kargı takınılan sert tavır bir parça yumuşatılacak ve süre 3 ya da 4 yıla indirilecektir. Böylece, Türkiye'nin Ortak Pazar' dan istediği "köklü" ödünler “atlatılmış” olacak, öte yandan da kendi istekleri doğrultusunda Türk ekonomisinin lasa vadeli sorunları çözülecektir! 


Şimdi, Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi toplantısında hazırlanan cevabın Türkiye'ye iletilmesi bekleniyor. AET, cevabın Türkiye'ye Ortaklık Konseyi yoluyla iletilmesini ve ilişkilerin canlandırılması konusundaki görüşmelerin bu toplantıda başlamannı istiyor. Türkiye" nin bu yolu kabul edip etmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Ancak Türkiye'nin emper yalist-kapitalist ilişkiler ve onun örgütler içinde kalmam- nın, geri kalmışlığını daha da pekiştirmekten öte bir yarar getirmediği bir kez daha ka- 


Nitekim, Ankara Sanayi 


sunda karar verilememiştir. 


nusunu da bir silah gibi kul- 


nıtlandı... 


Nükleer enerji yine gündemde 


Önceki hafta içinde TMMOB Nükleer enerji konusunda paneller düzenledi. 
Ankara, İstanbul va İzmir'de yapılan bu panellerde konu çeşitli boyutlarıyla eni- ne boyuna tartışıldı. 

Bilindiği gibi, Akdeniz kıyısındaki Akkuyu yöresinde yapılması planlanan 
60 MW gücündeki nükleer santralin ihalesinin —kesin sonuç resmen açıklanınamakla birlikte— İsveç'in ASEA Atom firması üzerinde kaldığı söylentisi yaygın durumda İhaleye katılan diğer firmalar ise ABD kökenli Westinghause ile yine ABD kökenli, ancak görünüşte İtalyan bir firmasıydı. 


TMMOB tarafından yapılan panellerde nükleer enerji sorununun Türkiye'ye özgü boyutları yet aldı. TMMOB tarafından önceden hazırlanmış olan raporda, nükleer teknolojinin Türkiye'ye getireceği sakıncalar ayrıntılı olarak ele alınmışt. Örneğin, raporda yer alan maliyet 
karşılaştırılması çalışmasına göre, 6000 
MW'lık nükleer santralın kuruluş süresi masrafları, benzeri güçteki bir büyük santralin 3 katı, su santralinin ise beş ka- ta dolaylarındaydı Gerek yatırım için girilen dış borçlanma, gerek yakıt yönünden öngörülen dışa bağımlılığın doğuracağı sakıncalara değinen TMMOB Nükleer Enerji raporunun vardığı sonuç şuydu: “Nükleer teknolojiye geçmek için zaman erken olup, bu projenin 1996'lere ertelenmesi yerinde olacaktır. Bu süre içinde, emekçi halkın yararına olarak düzenlenmesi gereken elektrik enerji መ- 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reksinimi, su ve linyit gibi özkaynaklara dayalı yatırımlarla karşılanmalıdır." 

Ankara ve İstsnbul'da yapılan panellerde söz alan konuşmacılardan nükleer teknolojiye geçmekte “geç bile kalındığı" savını benimseyenler, nükleer santral kuruluş maliyetlerinin, linyit ve özellikle su santrallerininkinin üzerinde olduğu gerçeğini yadsıyamadılar. Bu yönde öne sürülen görüş, linyit ve su potansiyelinin 
2000 yılına kadar 10 kat artacağı öngörülen elektrik enerjisi istemini karşılamaktan uzak olduğu ve 1990-1996'lerden sonra, nükleer enerjiye şimdiden gereken önem verilmezse, belirgin bir elektrik enerjisi darlığı çekileceği savından kaynaklanıyordu. 

Bu görüşlere karşıt olarak öne sürülen görüş ise, zamanlama yönünden nükleer teknolojiyi bugün için ithal etmenin mevsimsiz olduğu yönündeydi. Bu doğrultuda söz alan konuşmacılar, 2000 yıllan için öngörülen elektrik enerjisi isteminin —ki bu istemin 200-260 milyar kws. dolaylarında olduğu ileri sürülmekteydi— gerçekçi olmayan bir abartma- nın ürünü olduğunu söylediler. Son on yıl içinde 20 milyar kws'tan başlayarak % 12 ya da % 13'lük bir büyüme hızını gerçekleştirebilen bir tek ülke olmadığını açık biçimde ortaya koydular. Gerçekçi bir ortalama büyüme hızının, en iyimser tahminlerle % 9-10 dolaylarında yer alacağını, bunun ise 2000 yıllarında 130 - 160 milyar kws'lik bir elektrik üretimine karşılık olduğunun belir- 


tldiği panellerde, geçmişteki elektrik enerjisi taleplerindeki artışın nedenlerinden biri olarak da sübvansiye edilmiş elektrik fiyatlarının tüketim sanayi için bir kâr kaynağı olması gösterildi. 


Nükleer enerjinin uluslararası boyutlarının da tartışıldığı panellerde, bir siredir nükleer sanayide gözlenen durgunluğun temelde dünya kapitalizminin periyodik obunalımından kaynaklandığı dile getirildi. Bunun yanısıra söz konusu teknolojinin yeterince doyurucu çözümler oluşturabilecek olgunluk düzeyine erişmemiş olması, 1990'lardan sonra bir uranyum darlığının başgöstermesi olasılığı ve son on yıl içinde nükleer santral yatırım maliyetlerinde 10-12 katlık bir artışın yer alması gibi olguların oynadıklan olumsuz rollere de dikkat çekildi. 
Batı dünyasında gözlenen bu durgunluğun belirgin bir sonucu olarak nükleer tekellerin yaşamlarını sürdürebilmek için pazar bulma sorunuyla karşı karşıya kaldıkları ve bu nedenle kredi kıtlığının çekildiği bir dönemde Türkiye'ye sunulan tekliflerin kredili bir biçimde yer almasının bir rastlantı olmadığı da dile getirildi. 

Panellerde yer alan bir diğer görüş ise, nükleer santrallere sürekli bir biçimde karşı çıkmayı benimsiyordu. Bu görüş nükleer santrallerin üretkenliği a ettıracağı, üretkenliğin ise varolan bağımlılık ilişkileri çerçevesinden dolayı artı-değer sömürüsünü arttıracağı savanı dayanıyordu. Aynı görüşe göre genelde enerji, özelde nükleer enerji sorunu egemen sınıflann sorunu olarak niteleniyor ve bu nedenle somut çözüm önerilerine gerek olmadığı vurgulanıyordu. Bu görü 
49 karşı getirilen yanıtta ise, işçi sınıfı- 
an sorunlarına somut çözüm önerileri getirmemiş, kendini iktidar alternatifi sayan her siyasi görüşün vazgeçilmez bir sorumluluğu olduğu ve bu nedenlede somut bir seçenek ortaya sürülmemesi durumunda nükleer santralleri kategorik olarak karşı çıkmanın yanlış bir tutum olacağı belirtildi. 

TMMOB'nin düzenlediği , nükleer enerji panellerinde yer alan şu görüş konunun önem sırasını belirlemek yönünden ışık tutucu: "Türkiye'nin genel anerji sorununda gelecekte ancak çok marjinal bir katkısı olabilecek nükleer enerji konusunun bu denli ak gündeme getirilmesi, asıl sorunların örtbas edilerek gündem dışı kalması gibi olumsuz biz rol oynayabilmektedir." 


— 24 Mayıs'ta yapılacak 
CHP 24. KURULTAYINA 
TOPLAM 1524 Delege katılacak 

— GENEL 
MERKEZCİLERİN 
KARŞISINDA 
TOPUZ—BAYKAL ve 
GENÇ GRUPLARI birlikte hareket ediyor. 

— ALİ TOPUZ "CHP 
böyle giderse 1981 
seçimleri Partimiz Için hüsran olur" 


Cumhuriyet Halk Parti- 
8 24'üncü Büyük Kurultayı 24 Mayıs'da Ankara'da çalışmalarına başlayacak. 
Kurultay'ın kapıya gelip dayanması nedeniyle bu 
Parti içindeki çeşitli ekiplerin başmı çeken kişiler ll kongreleri nedeniyle görüşlerini açıklarken “gelmiş geçmiş günahlarını" unutturmaya çaba gösteriyorlar. 

Üç yıl kadar önce yapılan bir önceki kurultay sırasında CHP muhalefetteydi, O günden bugüne geçen süre içerisinde olur olmaz vaadlerle işçi ve emekçi kesimin ከሀሃ(% bir kısmının oylarını alarak iktidar olan CHP, hükümetteki 16 aylık zaman içinde tercihini tekelc) burjuvazilden yana, işçi sınıfı ve emekçilere kargı koyarak, kitlelerin karşısında bilinen kimliğini daha açıkça ortaya koydu. 

CHP'nin yönetimindeki 
16 aylık dönem, İşçi sınıfı 
ve emekçiler üzerindeki baskıların yoğunlaştığı, demokratik vc sendikal örgütlerin kapatıldığı ya da kapıları kırılarak baskınlar düzenlendiği bir dönem oldu. Grevlerin alabildiğine ertelendiği, artan enflasyon ve İşsizliğin çalışanların yaşamını çekilmez hale getirdiği, "demokrasi havariliği" yapılarak demokrasinin katledildiği ve nihayet 1920'lerin işgal altın- daki Türkiye'sinde ve MC dönemlerinde dahi kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı": nın “sokağa çıkma yasakları" ve "vur emirleri" İle yasaklanmaya kalkışıldığı bir kara dönemin sahibi yine Bülent Ecevit Bagbakanlığındaki CHP ağırlıklı iktidara nasip oldu. 

HİZİPLERİN DURUMU 

Toplam 1624 delegenin katılacağı CHP Büyük Kurultayı'nda Parti'deki hizip Uderleri çok yönlü bir ku- 
Us ve adam kazanma çabası içerisine girmiş bulunuyor. Ekiplerin birisi bugün- 


kü yönetimi elinde bulunduran "Genel Merkezciler" 
ya da "Üçüncü Dünyacılar" diye adlandırılan grup olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekibi yönlendiren kişiler, Mustafa Üstündağ, Uğur Alacakaptan ve Teoman Köprülüler olarak ortaya çıkıyor. Rahşan 
Ecevit de genel merkezcllerin yandaşı olarak katkılarını eksik etmiyor. Muhalefete gelince, daha önceleri birbirini yiyen hiziplerin bir kısmı bugünkü genel 


merkeze karşı birlikte dav- ` 


ranmayı "can-ciğer" olma-. 
yı yeğlemiş bulunuyor. 
Muhalefette birleşen hizipler üç ayn ad altında etkin olma uğraşı içinde. Bunlar, ላከ Topuz ve Orhan Eyüboğlu'nun yönettiği 
“Topuz ekibi", daha çok 
Erol Çevlkçe'nin yönlendirdiği “Baykal ekibi" ve bir diğeri de Süleyman Genç'in çevresini oluşturan “sol muhalefet" grubu olarak dikkati çekiyor. 
Muhalefette bir araya gelen "Topuz", "Baykal" 
ve "Sol muhalefet" ekipleri bütünleşmiş bir muhalefet olarak görünmek istiyorlar ancak bu birliktelik gerçekte sağlıklı olarak sağlanmış değil. İlkeler öne sürülüyor ama, sıra genel yönetim kurulu ya da oluşması İstenen parti meclisine girecek isimlere gelince bu bütünlüğün bozulacağı olası görünüyor. 
Muhalefet ekiplerinin birleştiği bir başka nokta da Parti yönetimi ola ki de- 


günah çıkarma 


Önce 


yarışı 


giştiği takdirde Kurultay" dan hemen sonra Bakanlar Kurulu'nda da geniş çaplı bir değişiklik yapılması 

Ançak bütün bu çalışmalara karşın bir başka beklenti de Ecevit'in son günlerde Genel Merkez ve muhalefet İlderlerini blraraya toplayarak Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada çokça üzerinde durduğu "birlik beraberligin sağlanması" konusunda "uyarıda" bulunacağıdır. 

Ecevlt'in umut olmaktan çıkmasına karşın, Partı'nin sınıfsal konumu gereği yeni yönetimde isimlerin değişeceği, ancak Ecevlt'in müdahalesi ve uzlaştırma çabasıyla bu işin "tatlıya bağlanacağı” söylenebilir. 

Kurultay öncesi ve sonrasında. görünen bir başka gerçek İse, yönetim ከፀ şekilde değişirse değişsin CHP'nin tekelci büyük burjuvaziye teslimiyetinin hız kazanacağıdır. Kurultay sonrası gündeme gelecek olan konu, 1981 seçimleri Için yeni demogojik unsurlar bulmak olacak. Bu kılıflar şimdiden aranmaya başladı. Ancak şimdiden rahatlıkla söylenecek olanı, All Topuz alle sohbetlerinde söylüyor: "Böyle giderse 1981 seçimleri CHP için hüsran olur.” 

Topuz'un söylediği bir eksiği ile doğru, "CHP böyle de gitse, başka tirlü de gitse yakın geleceği hiisrandıre.. 


Türkiye 


kartpostalı 


1 Mayıs günü "huzur namlunun ucun- 


da" diye manşet atan Tercüman Gazete- 


si'nin 8 Mayıs günkü manşetini okuyalım: 

" —İçte ve dışta zor günler..." 

Bir roman adı gibi değil mi? Ya da dehşetli bir itiraf!.. 

Hani huzur dağıtıyordu namlu? 1 
Mayıs alanını çift sıra tank kordonuna almak, dikenli telle örmek, olmadı ardına bir de kum torbası yığmak idiyse huzur, niçin İçte ve dışta zor günler?.. 

Ve İstanbul'daki bir dolmuş goförünün bir gün sonra 1 Mayıs alanına bakıp da dediği gibi: 

” — Bütün bu kıyamet hazırlığı, burada bayram yapacak işçiler için miydi?." 

r Evet, kazandıklarını sandıkları gün kaybettiler. 1918 mütareke'sinden bu yana burjuva basında yaşanan buenö nemli paniği iyi değerlendirmek gerek. 

“Yankı" dergisi bakın ne yazıyor: 

" — 29 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili sıkıyönetim bildirisi ilan edildiği zaman, bütün dünyanın gözleri, Türkiye ve İstanbul üzerine çevrildi. 
Dünyanın büyük radyoları ve basın organları, İstanbul'daki havayı veriyor, bu arada bir yanlış yaparak sadece 1 Mayıs 


gösterilerinin yasaklandığını naklediyorlardı..." 

Bir kez, bir kaç kez daha okuyun. 
Nedir bu kem-küm'ün ardındaki olay?.. 
Türkiye İşçi sınıfının, 1 Mayıs'ı İstanbul da kutlama kararlılığını izliyor, buna karşı konan yasağı Iziyor.Alınan önlemlerin "güzelliğini izleyecek değildi ya Hangi halka anlatırsınız namlunun huzurunu?... 

Dergi bundan sonra DİSK'e ve TİP'e küfrediyor. Dünya radyo ve televizyonlarının ve basın organlarının daha sonra neleri yansıttığını yazmıyor. Yazılacak gibi değli tabii!.. 

1 Mayıs 1979 pratiği safları ayırıyor 
ve aydınlatıyor. Herkes yerini buluyor. 

— İçte ve dışta zor günler!.." 

Değll m! baylar?.. 

Demek ki, içli - dışlı bir zorluk söz konusu. 

İçteki zorluk ne? Bir ajans haberini okuyalım: 

“Firmaların dağıttıkları kâr paylarının bu yıl geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek olduğu, bazılarında ise 'rekor' düzeylere ulaştığı bildirlimiştir. 

Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman Anonim Şirketi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hisse senedi piyasasının belirgin durgunluğuna karşın, piyasada yaygın şeklide sermaye ( artırımlarına 

Anka Ajansın 7 Mayıs günlü Ekonomik Bülteninde yer alan bu haber liiginç değil ml?.. 

Kâr paylarının "rekor" düzeylere ulaşması ne demektir? 

Artı değer sömürüsünün "rekor" düzeylere ulaşması, yani sermayenin emeği "rekor" düzeyde çarpması, sömürmesi değli midir? Burada bir "zorluk" vardır elbette: Bu acımasız sınıfsal yan kesicili gin, dikenli tel kuşatması altında güvene alınması... 

Dıştaki zorluk nedir peki? 

Onu da 8 Mayıs günlü Hürriyet Gazetesi'nden okuyalım. Gazetenin Washington muhabiri, ABD yönetiminin ileri gelenlerinin kongre komisyonlarında yaptıkları konuşmaları iletiyor. 
Okuyalım: 

Türkiye'ye acil yardım yapılma- 


gidilmektedir.: 


dığı takdirde önü alınamayacak dahili politik ve sosyal problemler meydana gelecek, güçlükle ayakta duran Türk demokrasisinin geleceği tehlikeye düşecektir..." 

Emperyalist-kapltalist sisteme en kanırtıcı gemlerle yularlanmış bir eko nominin "iç ve dış" zorlukları böylesine içiçe, böylesine birbirine geçmiş durumdadır işte. Bu kesit, iç ve dış zorluğun organik bütünlüğünün eksenini gösteriyor. Gene Hürriyet muhabiri- nin verdiği haberi okumağa devam edelim: 

Başkan Carter, Temsilciler Meclisi ve Senato liderleriyle görüşerek Türkiye'ye yapılacak olan yardımın "!ዘ፻ከ- gılamayacak kadar önemli olduğunu" söylüyor ve ekliyor: 

" — Yardım etmezsek, İran'ın arkasından Türkiye'yi de kaybedeceğiz. 
ABD savunma düzeni, NATO ittifakı, Ortadoğu barışının sağlanması için en önemb kozumuzu elden çıkarmış olacağız...” 

Ve azgın bir koşu başlıyor. 

Carter'ın "özel temsilci” sıfatıyla Ankara'ya gönderdiği Christopher, başkenttekl 24 saatlik izlenimlerini gi 
derken Esenboğa'da özetliyor: 7 

" — Hükümetinizin ve Türk halkının zorlukları aşma azmine hayranım!.." 

Ajanslar,İngiltere Başbakanı Margaret'in ilk uluslararası temasını Federal Almanya Şansölyesi Schmidt'le yapacağını haber veriyorlar. 


Aşağı Saksonya Maliye Bakanı Dr. 
Walther Leister Klep de aynı gün Brüksel'de Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Belçika hükümet yetkilileriyle görüşü yor. TRT'nin bu yoldaki haberine kulak verelim: 

" — Kiep, önümüzdeki hafta da, Tokyo, Washington ve Ottava'ya giderek, Japonya, Birleşik Amerika ve Kanada hükümet yetkilileriyle görüşecek. 
Klep'in Washington'da IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor. 


Christopher'den bir gün sonra IMF Avrupa Masası Şefi Whittom Ankara'- ya geliyor. 

Ve 13 Batılı ülke temsilcileri Türkiye'ye yardım için bu ay sonu toplanıyor. 

* * * 

Şu Türkiye kartpostalına artık " ህ- mutla" demiyeyim, ayıp oluyor, hüzünle bakan baylar! Sizin bayrak yarıgınızda İlginç: 

" — DİSK haksızdı!.. TİP'in yaptığı ucuz kahramanlık!.. Bu bir Inatlaşmaydı!. Boran böyle yapmamalıydı!." 

Sevgi Soysal " Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu" adlı kitabının 58'inci sayfasında şöyle yazıyor: 

".. Hüzünlü bir yorgunluk sarıyor koğuşu. Kimse konuşmuyor. Sessizlik saatlerinde bir türlü sağlayamadığımız bir sessizlik var şimdi koğuşta. 

Sonunda Behice harım dayanamıyor, o güzelim, etkili ve kalın sesiyle türkü söylüyor. Susup dinliyoruz: 

— Jandarma biz sosyalistiz, biziz yalnız 0081 sana!.. 

Koğuş iyice kararana, tepemizde sarkan ampul yanana dek, söylüyor: 

Jandarma biz sosyalistiz elini uzatsana!." 

Boran, sınıfıyla ve partisiyle büylyor, ampul yanıyor, Türkiye kartpostalı aydınlanıyor... 
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İşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin ulusal ve uluslararası birlik, 
dayanışma ve mücadele günü 1 
MAYIS'ın kutlanmasını yasaklama önlemlerini protesto ederek sokağa çıkan TİP Genel Başkanı Behice Boran, TİP yöneticileri ve çok Sayıda Parti üyesi ile 
1 MAYIS'ın yasaklanmasına 
karşı çıkan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve DİSK yöneticilerinin © tutuklanmasına tepkiler genişleyerek sürüyor. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaşan protestolar ve TİP ile DİSK ile dayanışma, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, dernekler aracılığıyla dile getiriliyor. İşçi, emekçi ve köylü örgütleri 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması taleplerini kitlesel biçimde hükümete iletiyorlar. Öğretim üyeleri, basın mensupları, sanat emekçileri, tabib ve avukatlar, sporcular 1 Mayıs tutukluları ile dayanışmalarını belirtiyorlar. 

Sosyalist, ilerici, demokrat güçler; burjuvazinin işçi sınıfının demokratik kazanımlarını geri almayı, sınıf mevzilerinden geriletmeyi amaçlayan tertip ve baskılarına, CHP hükümetinin bu doğrultudaki uygulamalarına karşı birlik ve dayanışmasını "1 Mayıs'taki anti-demokratik girişimieri protesto, 1 Mayıs tutukluları ile dayanışma" çerçevesinde kitlesel bir mücadele ile gösteriyorlar. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın ''.. yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasağına karşı protestoda — bulunan başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm partililerin ve diğer yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını, bu gaddarca 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saldırıyı gerçekleştiren görevliler hakkında soruşturma açılmasını, İstanbul'umuzun ve tüm ülkemizin üzerinde estirilen terör havasına son verilmesini" talep eden açıklaması ardından örgütler düzeyinde açıklamalar ve kitlesel tepkiler yoğunlaştı. 

DİSK, yaptığı açıklama ile, “1 Mayıs tutuklularının derhal serbest bırakılmasını" ve "1 Mayıs'ın işçi bayramı" olarak yasalaştırılmasını talep etti. DİSK, tüm üyeleri arasında, "ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklere karşı girişilen ve 1 Mayıs 1979'un kutlanmasına yönelik baskıları protesto eden bizler, DİSK yöneticilerinin ve 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasını, 1 Mayıs'ın işçi bay.amı olarak yasalaşmasını istiyoruz" metnini imzaya açarak Başbakan'a gönderilmek üzere kampanya yürüttüğünü bildirdi. 

Bu arada DİSK 1. Bölge Temsilcisi Ali Kaya, TİP Genel Başkanlığına gönderdiği telgrafta "1 Mayıs işçi bayramını kutlamak için gösterdiğiniz kararlı tutum nedeniyle Genel Başkanınız ve arkadaşlarının tutuklandığını üzülerek öğrendik. İşçi sınıfının demokratik hak ve özgürlüklerini savunma yolunda üretim silahını elinde bulunduran bizler mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bildiririz." diyordu. 

Keramik-İş İzmir Şube Yönetim Kurulu ise TİP Genel Başkanlığına gönderdikleri açıklamada "Mücadelenizden duydu- 
፳ህጠህ፻ gurur ve güven ile dayanışmamızı iletiriz. 
partisinde onurumuzun koruyucularına birlik, dayanışma ve mücadelemizin en yiğit, kararlı savunucularına selam" diyordu. 


Sınıfımızın — 


Demokratik güçlerin talebi 


DİSK 6. Bölge Temsilciliği ve 
10 demokratik &itle örgütü de 
yaptıkları açıklamada, "Başbakana hitaben 1 Mayıs emeğin bayramıdır. Bu bayramı kutlamakta kararlı olan işçi sınıfımız ve onun önderlerinin anti-demokratik bir uygulama ile gözaltına alınmalarını protesto ettiklerini" bildiriyorlar "ve 1 Mayıs tutuklularının derhal serbest bırakılmasını ve bunun bir demokrasi görevi olarak bilinmesi gerektiğini"' hatırlatıyorlardı. 

CHP Çanakkale Milletvekili Altan Tuna da TİP Genel Başkanı Behice Boran'ı Sağmalcılar cezaevinde ziyaret etti. 7 Mayıs günü Behice Boran ile görüşen Altan Tuna cezaevinden çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada "demokratikleşme sürecinde bulunan ülkemizde uzun süredir bu yolda emek harcayan Sayın Behice Boran'ı ziyaret ettim. Kendisine geçmiş olsun dedim. Boran'ın tez elden özgürlüğüne kavuşmasını ümit ediyorum." diyordu. Altan Tuna, Ankara Bahçelievler'de 7 TİP üyesi- nin katledilmesinden sonra da TİP Genel Merkezini ziyaret ederek başsağlığı dilemişti. 

TÖB-DER Genel Başkanı Giiltekin Gazioğlu da TİP Genel Başkanı Behice Boran'a gönderdiği telgrafta "1 Mayıs nedeniyle sizin ve mücadele arkadaşlarınızın bir bölümünün önce gözaltına alınması, ardından tutuklanması, örgütümüzce üzüntüyle karşılanmıştır. 1 Mayıs'ta demokrasi mücadelesine yaptığınız katkı saygıyla anılmaktadır." dedi. TÖB-DER ayrıca 1 Mayıs dolayısıyla hükümetin tutumunu kınadı ve "ገ Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasını, o anti-demokratik 


lerinde gözaltına alınan DİSK yöneticileri geçtiğimiz hafta tutuklandılar. Aralarında Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan Kesgeç'in de bulunduğu DİSK yöneti- 


cilerinin tutuklanması, ülke kamuoyunda geniş bir tepkiyle karşılandı. 


TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e gönderdiği telgrafta şöyle 


diyordu: 


“Ülkemizde sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini yaşama geçirmek üzere kurulmuş bulunan DİSK'in Genel Başkanı olarak size ve sizinle birlikte tutuklanmış bulunan bütün yöneticilerinize şahsım ve tüm partili arkadaşlarım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, son olayların bir kez daha gösterdiği üzere işçi sınıfımızın birlikte dayanışma ve mücadelesinin her hal ve koşulda yılmadan sürdürülerek sonunda kesin zafere ulaşacağına inancımızı teyid ederim." 


uygulamalara son verilmesini, 1 
Mayıs'ın işçi bayramı olarak yasalaştırılmasını" talep ederek ve bu doğrultuda üyeleri arasında bir imza kampanyası açtı. 

TMMOB ve TÜM-DER Genel Merkezleri de yaptıkları açıklamalarla anti-demokratik uygulamaları ve 1 Mayıs'ı yasaklama girişimlerini protestolarını dile getirerek "1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmalarını" talep ettiler. 

TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker ise yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı yasaklama girişimlerini şiddetle protesto ederek, TİP Genel Başkanı Behice Boran, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve TÜTED Genel Sekreteri Reşit Oğuz başta olmak üzere tüm 1 Mayıs tutuklularının derhal serbest bırakılmasını istiyordu. 

Aralarında TÜTED, TÜM- 
DER, TÜMAS ve Genç Öncü 


nün de bulunduğu 19 demokratik kitle ve gençlik örgütünün İstanbul bölge ve şube başkanlıkları da ortak açıklamaların- da "yoğunlaşan anti-demokratik baskılara karşı güç ve eylem birliğinin yükseltilmesine olan inançlarını" bir kez daha belirterek, "tutuklu DİSK yöneticileri, TİP Genel Başkanı Behice Boran, tüm sendika, oda, kitle örgütü yöneticileri ve Uyeleri- nin derhal serbest bırakılmalarını, hiçbir gerekçe gösterilme- den kapatılan İKD Genel Merkezi ve Genç Öncü İstanbul Şubeleri ve diğer demokratik örgütlerin derhal açılmalarını" istediler. 

İstanbul'da TMMOB'ye bağlı odalar merkez, şube ve temsilcilikleri adına 15 Oda ortak açıklamalarında "işçi sınıfının ve ezilen dünya halklarının birlik, mücadele ve dayanışma gününe karşı yöneltilen uygulamaları şid- 


detle kınadıklarını ve protesto. 


ettiklerini"bildirerek, 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmalarını İstediler. 


ar len. 


O A 


Çağdaş Hukukçular Demeği de yaptığı açıklamada uygulamalara karşı çıkarken, tüm 1 Mayıs tutuklularının hukuki işlerini takip etmek üzere hazır olduklarını bildirerek dayanışmasını dile getirdi. 


İşçi Kültür Derneği Genel Başkanı Yılmaz Onay, Başbakana çektiği telgrafta "Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs 1977 günü yapılan kıyımın faillerinin yakalanmasını beklediğini” belirterek, TİP Genel Başkanı Behice Boran, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve tüm tutukluların serbest bırakılmalarını talep ediyordu. 


TÜMÖD Genel Yazmanı Ercan Eyüboğlu açıklamasında "bu yılki 1 Mayıs'ın yasaklanmasının ve onu izleyen kaygı verici gelişmelerin, iktidarın sorumluluğu altında değerlendirileceğini" bildirerek, 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için Anayasal yetkilerini kullanmak üzere Başbakanı göreve çağırıyordu. 

TMMOB'ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mik hendisleri Odası Genel Merkezleri de yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmalarını istediler ve hükümetin uygulamalardan sorumlu olduğunu bildirdiler. 

Aralarında TÜS-DER ve Ankara Tabib Odalarının da bulunduğu 26 kitle örgütü 1 Mayıs'ı yasaklama girişimlerini kınayarak, anti-demokratik uygulamalardan vazgeçilmesini ve 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasını İstediler. 

Sendika, demokratik kitle örgütleri, dernekler ve kuruluşların örgütsel tepkileri yurdun dört bir yanından şubelerinin ve temsileliiklerinin açıklamaları ve Başbakan'a telgraf oçekmeleriyle yaygınlaşıyor. 

Demokratik hak ve özgürlüklerin ancak kullanılarak geçerli-Illik ve varlık bulacağı bilinciyle 


f BIRAKILMALIDIR! 


hareket eden TİP Genel Başkanı 
Behice Boran ve Partililerin 1 
Mayıs'taki protesto eylemleriyle dayanışma istekleri ilerici, demokrat kuruluşların açıklamalarıyla sınırlı kalmıyor. 

İşçi ve emekçiler de hükümetin uygulamalarına karşı imza kampanyaları düzenleyerek karşı çıktıklarını ilan ediyor, sınıf mücadelesinin bir aracı olarak imza dilekçelerini Başbakan'a gönderiyorlar. İşyerlerinde 1 Mayıs tutuklularıyla dayanışma kampanyaları çeşitli biçimlerde gelişiyor. 1 Mayıs tutuklularıyla dayanışmalarını bağış biçimerinde somutlamak istekleri geliyor. Fabrikalarda aynı biçimlerde dayanışma kampanyaları yürütülüyor. TİP Ankara İl Başkanlığının bildirdiğine göre 9 Mayıs günü Ankara'da 17 binden fazla işçi, emekçi, aydın kendi imzalarıyla, 1 Mayıs'ta gaddarca uygulamâları gerçekleştiren görevliler hakkında soruşturma açılmasını isteyen dilekçelerini İl Örgütüne iletmiş, bunların Başbakan'a iletilmesini istemiş bulunuyorlardı. 

Değişik illerin barolarına kayıtlı avukatlar, 1 Mayıs tutuklularının hukuki işlemlerine katkıda bulunabilmek için TİP'ne baş- 


Düsseldorf: 
I Mayıs 


vurduklarını açıklıyorlardı. 

1 Mayıs yasaklarını protesto 
ve 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasını talep etme, günümüzde demokrasi mücadelesinin gereği olan bir görevdir. 
İşçi sınıfı, emekçi kitleler ve emekten yana tüm güçler emperyalizmin ve faşizmin karanlık hesaplarını kursaklarında bırakmak, demokratik hak ve özgürlüklerine kıskançlıkla sahip çıkmak, bunları korumak ve gelişe tirmek göreviyle karşı karşıyadır. 1 Mayıs tepkileri ve dayanışma arzularının bugün ulaştığı dü- 


zey demokratik güçlerin eylem ve güç birliğinde yeni bir kilometre taşı olmaktadır. Burjuvazinin karşısında işçi sınıfı, mücadelesini kitlesel birliği ve kararlılığıyla sürdürmek, saldırı ve baskılara karşı direnmek durumundadır. Bunun yolu demokratik mevzileri tahkim etmekten geçmektedir. Eylem birliği ve dayanışma bugün somut bir içeriktedir. 

1 MAYIS TUTUKLULARI 
SERBEST BIRAKILMALIDIR! 

1 MAYIS TUTUKLULARIY- 
LA DAYANIŞMA! 


I MAYIS TUTUKLULARINA YAPILAN İŞKENCELER KANITLANIYOR 


1 Mayıs tutuklularının serbest 
bırakılması için mücadele, bugünkü koşullarda her türlü anti- demokratik baskılara karşı mücadele sorunuyla bütünleşti. 1 Mayıs 1979'da en temel demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmak üzere sokağa çıkan Türkiye İşçi Partsi Genel Başkanı Behice Boran ve diğer partililere yönelen baskılar, aynı zamanda tüm ülkede sıkıyönetimi bütünüyle de- 


tutuklularıyla 


dayanışma 


yöneticileri, , Türkiye Baş Konsolosluğu በጸ siya ህዙ 


, Ecevit'e verilmek üzere 


mokratik güçlerin üzerine sürme planlarının bir parçasıydı. 

1 Mayıs tutukluları göz altına 
alınırken karşılaştıkları uygulamalar da, gerici güçlerin sıkıyönetime yön verme çabalarıyla bütünleşiyordu. 1 Mayıs'ın yasa dışı gösterilmesinden cüret alan kimi sözde "sorumlular", 
1 Mayıs 1979'u engellemek üzere 
kendilerine verilen talimatlara güvenerek 1 Mayıs günü ve erte- 


Duyuru 


İlericilere, demokratlara, yurtseverlere ve işçi sınıfırun birlik, dayanışma, mücadelesinden yana olan tüm yurttaşlara! 

1 Mayıs 1979'da temel demokratik hak ve özgürlükleri savunurken tutuklanan yüzlerce arkadaşımız ve aileleri için tüm demokratik güçleri dayanışmaya; ፦ 


çağırıyoruz. 


Bu amaçla Partimiz ''] MAYIS DAYANIŞMA 


KAMPANYASI" açmıştır. 


Dayaruşma için bütün Parti örgütlerine başvurulabilir veya Ziraat Bankası Çemberlitaş Şubesi Gi No'lu hesaba bağışta bulunabilirsiniz. 

Tutuklanan arkadaşlarla ilgili bilgileşine; i 


ma ve dayanışma için: 


'Türkiye İşçi Partisi Genel Meken Caddesi, No 21, Cağaloğlu, Istanbul. - eğ Tel: 22 86 20--228029 .  . . 


sinde 1 Mayıs tutuklularına karşı yığınsal bir teröre girişmeye kalkışmışlardı. 

Yurt içinde ve yurt dışında geniş tepkilerle yol açan bu baskılarla ilgili gerçekler, geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan açıklamalarla sergilendi. Türkiye İşçi Partisi Basın Bürosu Sekreteri Gündüz Mutluay yaptığı açıklamada şöyle diyordu: 

"1 Mayıs'da demokratik hak ve özgürlükleri savundukları için tutuklanan Genel Başkanımız Behice Boran, Merkez Yöneticilerimiz, üyelerimizle birlikte Genç Öncü üyeleri ve yurttaşlar gözaltına alınmaları sırasında a- 


rdir. 
askıları protesto amacıyözetle şunlar deniyor: 

"“Türldye işçi Sınıfı, yarım yüzyıl boyunca kendi bayramını kitlesel olarak büyük işçi merkezlerinde kutlamak hakkından yoksun bırakılmıştır. 

“DİSK'in önderliğinde birleşen yüzbinlerce işçi, ilk kez 
1976 yılında bu yasak zincirini kırarak, | Mayıs'ı İstanbul'un 
Taksim Alanı'nda kitlesel şekilde kutlamağa başlamıştır. O tarihten beri Taksim Alanı, işçi sınıfı için 1 Mayıs Aları'dır. 

“Ancak işçi sınıfınuzın bu büyük zaferini hazmedemeyen egemen sınıflar | Mayıs'ın İstanbul'da, en büyük işçi şehrinin 
1 Mayıs Alanı'nda kutlanmamını ün iii yasakla- 


'"1 Mayıs sabahı ipl Merter'deki evinden çikan ti kiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran da, 1 Mayıs'ı 


kutlamanın ve sokağa çıkmanın kimse tarafından yasaklara ፡ 


mayacağını söylemiş ve 300 arkadaşı ile yürüyüşe geçmiştir. 


DİSK Genel Merkezi'nde konuşma yaparken güvenlik kuvvet- | 


lerince etrafları sarılmış ve tartaklanmaya başlamışlardır. Şili' deki faşist uygulamalara benzer şekilde insanlar stadyumlara doldurulmuşlardır. Türkiye ve dünyadaki sosyalist partiler ve demokratik kitle örgütleri, bu faşizan uygulamaları şiddetle protesto etmektedirler. 

"Biz, Federal Almanya'daki tüm yerli ve yabancı işçileri, sendikaları, örgütleri, Türkiye'deki sıkıyönetim uygulamalarını 


rotesto etmeye, DİSK'le ve TİP'le d: a p a en Km OE 


ğır şekilde dövülmüşlerdir. İşkenceye varan bu dövülme olayı sırasında birçok arkadaşımız yaralanmıştır. 

"Bugüne kadar avukatları ve yakınları ile de görüştürülmeyen tutuklu arkadaşlarımızın adli tabipliğe sevkleri için yapılan çeşitli başvurulara rağmen, bu yasal zorunluluğun gereği ilgililerce hala yerine getirilmemiştir. 

"Gözaltına alınma sırasında çevreden rasgele toplanan ve serbest bırakılan yurttaşların da ağır şekilde işkence gördükleri tesbit edilmiştir. 

“Serbest bırakılan bu yurttaşlarımızın verebildikleri sınırlı bilgilere göre tutuklu bulunan arkadaşlarımızdan bazılarının durumları şöyledir: 

Necdet Ceylan: başında beş dikiş atılmış yara var. 

Dinçer Doğu: kasıklarında darp izleri ve sancı var. 

Haluk Umut: yüzünde yara 


izleri var, sağ kolunu hareket ettiremiyor. 
Abdurrahman Atalay: sağ 


kalçası tutmuyor. 

Sevinç Ünal: burnunda ሃጽ ra İZİ var. 

Meliha ağır işitiyor. 

Abdurrahman Diri: mide kanaması geçiriyor. 

Ayrıca bütün arkadaşlarımız- da cop, tekme izleri vardır. 

"Yaralı arkadaşlarımıza yeterll tedavi yapılmamış, gerekli Ilaçlar sağlanmamıştır. 

"Sağlık koşullarına ve hatta insanlığa aykırı olarak Davutpaşa'da kalan erkek tutuklular 2-3 kişl bir yatakta yatmakta, Ikl kişi bir tabaktan yemek yiyebilmektedir, yeterli sayıda kaşık dahi sağlanmamıştır. 

"Arkadaşlarımıza saldırıları sırasında "Biz ülkücü, faşist po-Iisleriz. Ülkücülerin İntikamı için biz de sizl geherteceğiz."diyen ve Ankara, Eskişehir gibi illerden seçilmiş özel tim olduklarını belirten polisler hakkında bugiline kadar herhangi bir kavuşturma açılmamıştır. Sorumluların cezalandırılmaları için yasal başvurum sonra, bu talebimizi 


s rinde bir kez daha te 


Boratav: kulakları 
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“DEVRİMCİ YOL" MANTIĞI | A "Devrimci Yol" "Devrimci Yol" çizgisi, gerici ve faşist 
| güçlerin 1 Mayıs'ı 
1 Mayıs Alanı'ndan 
uzaklaştırma ve 


işçi sınıfına 


Kitleler in o - mantığına göre, 


egemen sınıfları hesapları bozulamaz, sadece gerçekleşir. 


gücüne değil, 


"yer gösterme" 
girişimlerinin yardımcılığını 


_ "UDC slogancıları"'yla birlikte üstlenmiş 


ve böylece aynı 
, sorumluluğu 
ር ሰክ 


ሓማ 


1 Mayıs 1979, soldaki bütün 
akımların yapıldıkları gerçek malzemeyi teker teker bir kere daha ortaya koydu. Soldaki çeşitli akımlarnn kendileriyle ilgili sözleriyle gerçek durumları arasındaki farklılık böylece bir kere daha ortaya çıktı. 


1 Mayıs 1979'da burjuvazinin 
dayatmaları karşısında "hazır ol" durumuna geçenlerin arasında "Devrimci Yol" olarak bili-. 
nen çizgi de yer alıyordu. 1 Mayıs gününden bu yana, "Devrimci Yol" çizgisinin, gericiliğin dayatmaları karşısında teslim olmanın sorumluluğundan kendisini ayırmaya, bu konuda bütik nüyle "'UDC sloyancıları"'nı suçlu göstererek kendisini unutturmaya çalıştığı görülüyor. "Devrimci Yol" çizgisinin bu manevrasına aldanmamak, onun da 1 
Mayıs 1979'dak! teslimiyetçi politlkasını sergilemek gerekir. 


“"TEDBİRLİ" 
POLİTİKA 


“Devrimci Yol" çizgisinin 1 
Mayıs 1979 politikası, 1 Mayıs Alanı'nda yapılacak gösterilere katılmak üzere kean hiçbir angajmana girmemeye dayanıyordu. "Devrimci Yol" temsilellerinin etkin olduğu meslek ve gençlik kuruluşları, DİSK Genel Merkezi'nin kararından önce konuyla ilgili herhangi bir açık tutum almamış, karar açıklandıktan sonra da DİSK'in talebini doğru bulduklarını açıklamışlardı. Ne var ki "De rimci Yol" sözcüleri, DİSK Yönetiminin, 
1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda kutlama kararlılığında içten olmadığı gerekçesiyle, 1 Mayıs Alanı'ndaki gösteriler için yapılacak hazırlıklara yönelik hiçbir somut girişimin içinde gözükmemeye çalışıyorlardı. Bu arada tabii kendilerinin İstanbul dışındaki illerdeki gösteri hazırlıklarını sürdürüyorlar ve bunu da gizlemiyorlardı. 


Diğer bir deyişie "Devrimci Yol" çizgisi de, gerici ve faşlat güçlerin 1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'ndan uzaklaştırma ve İşçi mnıfına "yer gösterme" girişimlerinin yardımcılığını "UDC alogancıları"'yla birlikte üstlenmiştl. Bu çizginin, DİSK Yönetimi- 

İn-kararında jçten olmadığı gerekçetine dayanm& capati u, yine tipki "UDC #loganciları" gibi, saha dışındaki seyirciler gibi herkes hakkında hüküm Vererek kendi eylemelziiğini o gizleme amacını taşıyordu. 
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"Devrimci Yol" çizgisinin, 
1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda 
kutlanmasının dışında kalarak kendisini "azad" ettirme çabasının görünürdeki başlıca gerekçesi, 1 Mayıs kutlamalarının tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasıydı. 

Hiç kuşkusuz 1 Mayıs'ın kutlanması esla Türkiye'nin bir tek Iiyle sınırlandırılamazdı. 1 Mayıs'ın İşçi sınıfının ve demokratik güçlerin yerel bir çıkışı olmaması, 1 Mayıs mücadelesi için ülkenin mümkün olan en geniş emekçi kitlelerinin seferber edilmesi gerekirdi. 


Ne var ki bütün bu gerekçeler, dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının en yoğun olarak bulunduğu yerde ve ülkenin tüm kitlesel demokratik güçlerinin temsil edildiği biçimde merkezi biçimde kutlanması zorunluluğunu ortadan kaldıramazdı. 1 Mayıs kutlamalarının yaygınlığı belirleyici önem taşıyordu ama, bu yaygınlık, gösteri sayımnın çokluğundan çok daha önce, 1 Mayıs kutlamalarında en geniş demokratik güçlerin temsili edilmesiyle sağlanabilirdi. Bu da ancak merkezi bir kutlamanın örgütlenmesiyle gerçekieştirilebilirdi. 


Dahası 1 Mayıs'ın merkezi olarak İstanbul'da kutlanması, Türkiye için özel bir anlam da taşıyordu. 1 Mayıs Alanı, Türkiye İşçi sınıfının, 50 yılı aşkın bir 
yasaklama zincirini kırarak, 1 
Mayıs'ı kutlama kazanımını bur-Juvazlden geri almasının bir simgesiydi. Emperyalizm ve karanlık güçler, işte bu kazanımı Işçi sınıfının elinden sökebilmek için, 
1 Mayıs 1977'de 1 Mayıs Alanı 
nı kana bulamışlardı. Bu nedenle 
1 Mayısın 1 Mayıs Alanı'nda 
kutlanması, herşeyden önce, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin, 
1 Mayıs kazanımını gericiliğe 
kaptırmamaktak! uzlaşmazlığı- nın bir İfadesiydi. 


Ne var ki, “Devrimci Yol" çizgisinin "1 Mayıs'ı yaygınlaştırma" gerekçesi samimi ve dürüst bir gerekçe değlidi. Bu çizginin temailcilerinin: 1 Mayıs günü yaklaştıkça birçok ildeki mlting başvurularını geri almaları ve 1 Mayıs Alanı'ndaki merkezi kutlamadan kendilerini "azad" etme uğraşıları, onların ası! çabasının, / Mayıs kutlamalarını sıkıyönetim bölgeleri dışına çekmek olduğunu gösterdi. "Devrimci Yof' çizgisinin bu çabası, gazetelere. verdikleri miting inlarından, sıkıyönetim Kapsamina son anda giren İlleri “kazitmalarıyla” da sirıtacak ölçülere varmişti. 


burjuvazinin güçsüzlüğüne dayanmak 


"Devrime! Yol" çizgisinin merkezi ve kitlesel bir 1 Mayıs gösterisine yanaşmamasının tali nedenlerinden biri, onları "'UDC slogancıları"'yla birleştiren nedendi. "Devrimci Yol" çizgisi, bugüne kadar 1 Mayıs'ları olduğu gibi tüm kitle eylemlerini de, kendisi Için diğer "çizgi"lerle bir yarışma pisti, bir gövde gösterisi olarak görmüştü. "Devrimci Yol" çizgisinin bütün bakış açısı, kitle eylemlerinin başarımını, İşçi sınıfının ve tüm demokratik güçlerin değli, kendi hanedne yazablimekti. Bu kitle eylemlerinin, aynı zamanda, "Devrimci Yol" un kendi taraftarlannı tatmin ettiği bir "Iman tazeleme" alanı olması bekleniyordu. Yani tıpkı “UDC slogancıları"'nın faydacı, makyavelist bakış açım benimsenmişti. 


Bu nedenlede "Devrimci Yol" un, herşeyden önce İşçi mnıfı disiplininin egemen olduğu kitle eylemlerine karşı bir allerjisi vardı. Geçmişteki 1 Mayıe gösterileri de bir yarışma pisti olarak kullanılmaya çalışılmıştı, ama sonunda kår -hanesinde fazla birşey kalmamıştı. İşte şimdi "Devrimci Yol", 1 Mayıs'ın merkezi olmayan biçimlerde kutlanmasının yolunu açmaya ve bunu meşrulaştırmaya çalışıyordu. 
"Devrimci Yol'un, 3 Mayıs'ın İstanbul'da kutlanması gibi bir 


sorun nerdeyse yokmuş gibi bir 

tutuma girmesinin nedenlerinden biri buydu. 

EGEMEN SINIFLARIN 

ESERİ OLAN TARİH! 


Fakat temel neden, "Devrimci Yol" çizgisinin öz niteliklerine İlişkindi. Bu da, "Devrimci 


Yol" çizgisinin temsil ettiği anla- 


yışın burjuvazi (o karşısındaki dirençsizliği, burjuvaziye rağmen hareket edebilme özelliği- nin olmamasıydı. 

Oysa "Devrimci Yol" çizgisi, mücadele biçimlerinde her türlü esnekliği reddeden bir görünüme kamuoyunu uzun süredir alıştırmişti. "Devrimci Yol" çizgisi, mücadele biçimlerinden birini mutlaklaştıran, İşçi sınıfının biilmsel sosyalist politikasının esnekliğine “revizyonizm"' damga- 
6001 yapıştıran "sol" bir anlayışla kendisini özdeşleştirmişti. 
Ama bu görünümün arkasında, her adımını burjuvazinin açık ya da kapalı dayatmalanna göre atan teslimiyetçi bir anlayış yatıyordu. Dünyadaki ve tarihteki her türlü goşlst ya da troçklat akım gibi. 

"Devrimci Yol"'un bu özelliği hangi ideolojik ve politik temellere dayanıyordu? 

"Devrimci Yol" çizgisinin politika ve ideolojisindeki temel özelliklerden biri, toplumsal olayların gelişmesinde egemen - 


"Devrimci Yol"'cular 1977 seçimlerinde CHP afişlerini sergilediler 


“Devrimci Yol” 


İşte bu nedenle, j 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mflann etkisini ve gücünü mutlaklaştırmak, daha açık bir deyişle, neredeyse tarihi bütünüyle egemen ጩይህበጸ;ባይ eseri gibi görmekti. Bu anlayışa göre, toplum- 
88] olayların belirlenmesinde işçi snıfının ve emekçi kitlelerin etkisi, fizikteki bileşik kaplar kura-ከ gibi ancak egemen anıfların insiyatifine ve baskılanna tepki göstermekle sınırlı olabilirdi. 

"Devrimci Yol''un bu anlayıyp, Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal bunalımı ve faşizm tehlikesinin yükselmesini, “esas olarak'' egemen sınıfların kendi sorunlannın ve İç çatışmalarının bir sonucu olarak görmesinde Ifadesini buluyordu. 

Kapitalist sistemin bunalımının derinleşmesnin ve faşizm tehlikesinin yükselmenin esas nedenini, işçi sınıfı ve müttefikleriyle emperyalizm ve büyük burjuvazi arasındaki sınıf mücsdelesinin keskinleşmednin dışında aramanın bir tek sonucu olabilirdi: Faşizmin, İşçi ve emekçi kitleleri ezmek olan temel amacını görmeniek ve faşizmi önleyecek ve yenecek gücün, işçi ve emekçi kitlelerin gücü olduğunu kavramamak, 

"Devrimci Yol" çizgisinin "sürekli faşizm" buluşunun temelinde de bu mantık yatıyordu. Bunalımı derinleşen egemen anflann tek çözüm yolu olabl-Urd! ; Faşizm. Ve egemen aniflar faşismi istediğine göre, işçi 


sınıfı ve emekçi kitlelerin karşı dayatması ne kadar güçlü olursa olsun, ülkede bir faşizm tehlikesi değli, olsa olsa bütün boyutlarıyla, tam boy ve "sürekli" bir faşizm olabilirdi. Tabii böyle bir çözümlemeyi bütün dünya ülkelerine genelleştirmek gibi bir garipliğe düşmemek için. "Devrimd Yol" teorisyenleri, Türkiye gibi ülkelere özgü bazı "özel" redenleri de "buluyorlardı": Azgelişmiş ülkelerde egemen sınıflann bunalımının "kronikliği", gelişmiş kapitalist ülkelerde kapitalizmin istikrarı ve benzerleri gibi. 

Toplumsal olayların gelişmesini bütünüyle egemen sınıfların "hesap yapmasının bir sonucu olarak gören bu "İmparator" mantığı, hangi "mücadele" biçimlerine cevaz verebilirdi? Ya da hangi mücadele biçimlerine ceviz veremezdi. 


Bu anlayış, herşeyden önce, egemen sınıflara karşı mücadelenin temel gücü olarak, kitlelerin örgütlü gücünü göremezdi. Bu anlayışa göre, egemen sınıflar karşısında. işçi ve emekçi kitlelerin konumu, olsa olsa kendilerini savunmak, bu düzenin yıkılması gerektiğini kavramak ve düzene karşı "tepki" duymak, dü- 
-zenin değiştiği günlere kendisini hazırlamak olabilirdi. 

Buna karşılık egemen sınıfla- 


na devrilmesinin yolu, ancak egemen sınıfların "'bunalımını derinleştirmek''ten ve bunu sağlayacak eylem biçimlerinden geçebilirdi. İşçi ve emekçi kitlelere düşen, egemen &nıfların "'bunalımını derinleştiren" eylemcilerin seyircisi ve öğrencisi olmak, "Devrimci Yol"'cuların ne kadar “iyi"'işler yaptıklarını izlemek ve onlara saha kenarından tezahüratla eşlik etmekti. 

Egemen sınıfların "'bunalımını derinleştiren" eylemler, ilk bakışta sanılır ki, her zaman en keskin, en "şok" etkisi bırakacak eylemler olacaktır. Ama nereye kadar? Ta ki, burjuvazinin "'hesaplarıyla" gerçek bir çatışmaya girmeyi zorunlu kılan mücadele biçimlerinin ortaya çıkmasına kadar... Ta ki, burjuvazinin ''ከፀ- saplarını" reddetmeyi zorunlu kılan mücadele biçimlerine sıra gelinceye kadar. Bu noktaya gelindiği zaman ise, "Devrimci Yol" mantığına, sınıf mücadelesi alanını terketmekten, pek allerji duyduğu "provokasyon" ede- 


.biyatıyla kaçış için mazeret ara- 


maktan başka seçenek kalmayacaktır. 

Çünkü "Devrimci Yol" mantığına göre, egemen sınıfların hesapları bozulamaz, sadece gerçekleşir. İşte bu nedenle, "Devrimci Yol" mantığının, sıra burjuvaziyle gerçek hesaplaşmalara gelince. burjuvazinin hesapları 


karşısında geri çekilmekten başka seçeneği yoktur ve sınıf mücadelesinin her kritik dönemecinde, "Devrimci Yol" politikası, egemen sınıfların hesapları arasndan "ehven-i şer" olanı kabullenmekten başka seçenek bulamaz. 


Bir nokta daha var: Toplumsal olayların gelişmesini bütünüyle egemen sınıfların "hesap yap- 


ması"'na bağlayan anlayışa göre, egemen sınıfların "'hesapları", ancak onların kendi iç çatışmalarıyla ve bölünmeleriyle bozulabilir. Bu yüzden "Devrimci Yol" mantığının, egepen sınıflara karşı mücadelede kendisinin ya da kitlelerin değil, egemen sınıflar içindeki bazı kesimlere bel bağlaması kaçınılmazdır. 
Kısacası "Devrimci Yol" çizgisi, atacağı her adımda, burjuvaziden ve gericilikten gelecek açık ya da kapalı bir işarete, bir yeşil ışığa mahkum olan bir anlayışın temsilcisidir. Egemen sınıfların gücünü ve insiyatifini mutlaklaştıran, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin gücüne ve etkisine inanmayan bir politik çizginin kaçınılmaz sonu da budur. 


DEVRİMCİ YOLUN 
EHVEN-İ ŞER'İ 


1 Mayıs 1979'da da "Devrimci Yol"un bu özelliği kendini 


Provokasyon mantığından 


icazet tutsaklığına 


1 Mayıs 1979'un İstanbul'da 
1 Mayıs Alanı'nda kutlanması 
için sonuna kadar gösterilen kararlılığa, bazı çevreler tarafından "provokasyon" olacağı gerekçesiyle karşı çıkıldı. Genellikle "UDC slogancıları"nın temsil ettiği bu çevreler, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasında sonuna kadar ısrar etmenin, "ortamı faşist bir darbeye hazırlama girişimlerine elverişli bir ortam yaratacağını", "sıkıyönetimin yıgınsal terörüne imkan yaratacığını" öne sürdüler. 


“UDC slogancıları"nın "provokasyon” olarak niteledikleri eylem, işçi sınıfının geniş kitlesinin ve demokratik güçlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir 
yığın eylemiydi. 1 Mayıs'ın 1 
Mayıs Alanı'nda kutlanması, başından sonuna kadar silahsız ve saldırısız olan, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin yığınsal gücünün sergileneceği bir eylem olacaktı. Dolayasıyla böyle bir eylemin, gerici ve faşist güçlerin eline, işçi sınıfının mücadelesiyle "terörizmi" özdeş göstererek genel bir saldırı için gerekçe vermesi olasılığından asla 502 edilemezdi. Tam tersine böyle bir eylem, işçi sınfının mücadelesinin geniş yığınlarının gücüne dayandığını göstererek, ancak işçi sınıfı ve demokratik güçlerle faşist terör odakları arasındaki kesin karşıtlığı sergileme işlevini görebilirdi. 


Böylesi bir yığın eyleminin “provokasyon” olarak nitelendirilmesi, ancak bu yığın eyleminin, gericikğin ve burjuvazinin karşı saldırısını geriletecek savunma araçlarının olmadığı ya da bu yığın eyleminin kendi savunma araçlarını yaratamayacağı 
kanıtlanırsa mümkün olabilirdi. 1 
Mayıs 1979 için bu durum söz konusu muydu? 

Bu soruyu yanıtlamadan önce 


bir noktanın altı mutlaka çizilmelidir: Bir yığın eyleminin kendi kendini savunma araçlarının olup olmadığı mekanik bir gözle değerlendirilemez. Yığın eylemlerinin en temel özelliklerinden biri, bu eylemler ile onların kendi savunma araçları arasında diyalektik bir bağın, bir bütünlü- gün olmasıdır. Daha açık bir deyişle yığın eylemleri, kendi savunma araçlarını da etkileme, onları oluşturma ve geliştirme gibi temel bir özelliğe sahiptirler. 
Yığın eylemlerinin savunma 8- raçlarını, bu eylemlerin dışında önceden hazırlanmış ya da yaratılmış olması gereken koşullar gibi değerlendirmek, sınıf mücadelesinin kurallarını hiç kavramamak demektir. 

Daha geniş bir açıdan bakılır- sa, sınıf mücadelesi sürecinde işçi sınıfının ve demokratik güçlerin öz savunma araçları, yine sınıf mücadelesi sürecinde oluşur ve geliştirilir. Sınıf mücadelesinde işçi sınıfının savunma araçlarını, sınıf mücadelesinin dışında hazırlanmış biçimde aramak, bunları burjuvaziden ya da kapitalist düzenin kendisinden beklemek -anlamına gelir. Bu da, daha başından burjuvaziyle uzlaşmayı veri alan bir anlayışı simgeler. Diğe. 
bir deyişle, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin her mücadele biçiminde burjuvazinin "icazetini” bekleyen bir anlayışı temsil eder. b 

Şimdi soralım: 1 Mayıs 1979' da işçi sınıfının vetüm demokratik güçlerin 1 Mayıs Alanı'nda gerçekleştireceği yığın eylemi, kendi savunma araçlarını da geliştiren ve güçlendiren bir eylem olabilir miydi? 

Ve yanıtlayalım: 

1 Mayıs 1979'da 1 Mayıs Alanı'nda gerçekleştirilecek yığın eylemi, herşeyden önce, gericiliğin ve burjuvazinin, işçi sınıfını ve demokratik güçleri genel politik ve örgütsel bir saldırıyla ez- 


meden önce, onları mücadeleden caydırarak edilgenliğe sokma hesabını bozacak ve gerici, faşist güçlerin iktidarı ele geçirme planlarına da sert bir darbe indirecekti. 


İkincisi, 1 Mayıs 1979 eylemi, sınıf mücadelesi kararlılığını ilke çapında en geniş emekçi kitlelere yaygınlaştırarak, işçi sınıfının mücadelesinin genel demokratik bir hareketin yükselişiyle desteklenmesinin koşullarını yaratacak- 
8. 


Üçüncüsü, 1 Mayıs 1979 eylemi, burjuvazinin çeşitli kesimleri arasında hâlâ kesin olarak çözümlenemeden duran, işçi sınıfının mücadelesine karşı izlenecek politika konusundaki ayrılıkları derinleştirecek ve böylece bu mücadelenin geliştirilmesi için daha geniş olanakları da beraberinde getirecekti. 


1 Mayıs 1979 eyleminin kendi içinde taşıdığı bu olanaklar, ülkede sınıfsal güçler dengesinin somut durumundan kaynaklanıyordu. Bu durum kısaca şöyle özetlenebilirdi: 


Türkiye'de gerici, faşist güçler ülkede tüm politik insiyatifi ele geçirme çabası içindedirler. Ama bu hedefe bugün doğrudan bir faşist darbe denemesiyle değil, özellikle CHP ağırlıklı hükümetin tüm olanaklarını yitirmesini sağlayarak ve böylece CHP'yi de tam bir kontrol altına alarak ulaşmaya çalışmaktadırlar. Böyle bir taktiğe, ülkede sınıf mücadelesinin genel bir keskinleşmesiyle karşılaşmamak için gereksinmektedirler ve bu amaçla da, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin en geniş kesimlerini sınıf mücadelesi alanından uzaklaştırma çabası içindedirler. 1 Mayıs 1979'a karşı öne sürülen saldırı tehditleri de, temelde İşçi sınıfını bir provokasyona çekmek amacıyla değil, onu mücadeleden 


ele vermiştir. 'Devrimci Yol" çizgisi, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı' nda kutlanması kararlılığını gösterememiştir; çünkü bu kararlılığın burjuvazinin ve gericiliğin hesaplarına karşı gelmek ve onları göğüslemek olacağını görmüştür. "Devrimci Yol" çizgisi, burjuvazinin ve gericiliğin, 1 Mayıs" ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanması: nı yasaklayarak 1 Mayıs kazanımını geri alma planlarına karşı gelmenin, onların bir saldırısına yol açacağı gerekçesiyle ve böyle bir saldırıyı geri püskürtebilecek gücün nerede olduğunu göremediği için, sınıf mücadelesi alanının dışında "'kendisini korumayı" heraplamıştır. 


Bu hesaplar, egemen sınıfların içindeki bölünmelere ve bunların bozulmamasına be! bağlayan anlayışın da somut bir örneğini vermiştir. 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasının yol açacağından endişe edilen gerici saldın, açık konuşalım, kısacası Ecevit hükümetinin düşürülmesidir. "Devrimci Yol'' yandaşları- nın, ''1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlamak lazım ama, hükümet de düşebilir, ne yapsak acaba" nurıldanmalarını, kulağı biraz delik olan herkes duymuştur. "'Devrimci Yol'un yolcuları, Türkiye" de demokratik güçlerin faşizm tehlikesi karşısındaki alternatifini, bugünkü politikasıyla bile 


olsa Ecevit Hükümetiyle özdeşleştiren anlayışın ortasına saplanmışlardır. 

Bu, "Devrimci Yol" çizgisi için hiç de yeni değildir. "Devrimci Yol" çizgisi, 1977 seçimlerinde de, CHP'yi kayıtsız şartsız desteklemekten başka seçenek bulamamıştır. Çünkü "'Dev- 


rimci Yol", bugün olduğu gibi- 


o günde, bir Milliyetçi Cephe iktidar olasılığını önleyebilecek tek güç olan, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin örgütlü birliğine inançsız olmuştur. Ve burjuvazinin ve gericiliğin asla bozulamayacak, ancak gerçekleşebilecek olan "'hesapları" arasından ehven-i şer olanı seçmekten, “Tek Yol Oy" sloganına sanlmaktan başka çıkar yol bulamamıştır. 

Özetle "'Devrimci Yol" çizgisi de, sınıf mücadelesinin 1 Mayıs 1979 smnavında bir kez daha sınavda kalanların arasındadır. 
Bu sınavda kalınmıştır, çünkü "Devrimci Yol''un yolcuları, sadece işçi sınıfının sınıf hareketine özgü olan, burjuvaziye rağmen ve burjuvaziden bağımsız bir politika izlemek ve sınıf mücadelesini, burjuvaziyle işçi ve emekçi kitlelerin çıkarlarının çatıştığı gerçek alanında göğüslemek özelliğinden yoksundurlar. 
O yüzden de 1 Mayıs 1979'da "“efendiliklerini"! o takırmaktan başka çare bulamamışlardır. 


İCAZET MİTİNGİNİN MASKESİ NASIL DÜŞER? 


Hükümetin verdiği icazetle 1 Mayıs'ı İzmir'e taşıyan kimi çevreler, bu eylemlerini, DİSK'in tutumunun 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasını olanaksızlaştırdığı gerekçesiyle savunmuşlar, DİSK Genel Merkezi'nin bazı sendikalarla ilgili ihraç kararlarını da bu iddialarının kanıtı olarak ortaya atmışlardı. 

Ne var ki bu gerekçeler, sadece yalancının mumunun yanabileceği yatsıya kadar kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan “hilelerdi", İzmir'deki miting için Maden-İş'ten Vahap Aydın, Bank-Sen'den Saffet Aktaş ve Ağaç-Sen'den Emrullah Köse ile IGD' den Şükrü ve Halil Özer tarafından daha 9 Mart günü İzmir valiliğine başvurulmuştu. Yani DİSK'in sözü edilen ihraç kararla- 


rından da tam 6 gün önce... 


İzmir mitinginin düzenleyicilerinin, 1 Mayıs'ı, DİSK'e karşı bölücü bir çıkışı süslemek için kullanmayı başından kararlaştırdıkları böylece de belgeleniyordu. 


1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasını engelleme girişimlerine yeşil ışık tutanlar, bu tutumlarını sahte gerekçelerle gizleyebileceklerini belki sanmışlardır. Ne var ki Türkiye'de 1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda kutlama kararlılığını gösterecek bilimsel 


çok geçmeden açığa çıkmıştır. 


caydırmak amacıyla ortaya atılmıştır. 

Türkiye'de gericiliğin bu taktiği, onun göreli olarak zayıflığını da simgelemektedir. Gericiligin, işçi sınıfını ve demokratik güçleri mücadeleden caydırmak için sosyal demokrat eğilimli bir hükümete dayanma çabası, işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin önüne de önemli olanaklar koymaktadır. 1 Mayıs 1979'un İstanbul'da kutlanması için gösterilen kararlılık, işte bu olanaklann değerlendirilmesiyle kazanılabilecek kazanmları ortaya koymuştur. 

Hiç kuşkusuz her yığın eylemi gibi 1 Mayıs 1979'u da, gericiliğin ve burjuvazinin, bir karşı saldırı için amaçlarından saptır- ma ve mümkün olduğunca kendi hedefleri için kullanmaya çalışma olasılığı vardı. Ama ከህ olasılık, her yığın eyleminde olabileceğinden asla daha fazla değildi ve buna karşı gereki önlemler de, işçi sınıfının yığınsal birliğinde, demokratik güçlerin gediksiz dayanışmasında ve kararlılığında gizliydi. 1 Mayıs 1979'da sadece bilimsel sosyalistlerin sonuna kadar gösterebildiği kararlılık bile, gericiliğin hesaplarını gözden geçirmek 20- runda kalmasını sağlayabilmiştir. 


sosyalistler olmadığını sanarak çok aldanmışlardır. Ve foyaları 


Buna karşılık, 1 Mayıs 1979'u burjuvazinin sunduğu “savunma araçlarıyla" kutlamaya çalışarak 


mumla "provokasyon" peşine düşenler, işçi sınıfının vazgeçlimez savunma araçlarını yıpratma işlevini gerçekte kendileri istlenmişlerdir. 1 Mayıs 1979'da gericiliğin hiç kuşkusuz aradığı "provokasyon" ortamını hazırlamakta ona yarduna koşanlar, işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK'in birliğine karşı bayrak açan, demokratik güçlerin dayanışmasında 
gedikler yaratarak 1 Mayıs'ı 1 
Mayıs Alanı'ndan uzaklaştırma girişimlerine yeşil ışık tutan ve Işçi sınıfının kararlılığına gölge düşürenler olmuştur. 

Ne var ki 1 Mayıs 1979'u, ከቡ tün engelleme girişimlerine rağmen 1 Mayıs Alanı'na yürüyerek kutlama kararlılığını gösteren biümsel sosyalistler, gericiliğin hesaplarını daha başından bozmuşlardır. Bilimsel sosyalistlerin kararlılığı, burjuvazinin. işçi sınıfını ve demokratik güçleri mücadele mevzilerinden geriye atma ve daha geniş bir saldırı için güç kazanma planlarının boşunalığını sergilemiştir. 1 Mayıs 1979'da bilimsel sosyalistler, tüm Türkiye işçi sınıfına ve demokrasi güçlerine ait yeni bir kazanımın sahibi olmuşlardır. 
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Çekoslovakya ፡ 


yeni 


zaferleri olunda 


9 Mayıs, Çekoslovakya oluşmuştu: Çekoslovakya'nın 
Sosyalist Cumhuriyetinin ulu- O savaş öncesi yirmi yıllık yaşasal bayramı. Bundan tam 34 mı, halkın büyük çoğunluğu- yıl önce, 9 Mayıs 1945'de, nun politik bilincinin oluşma Çekoslovakya Sovyet ordusu sürecini hızlandırmıştı. Bu po- tarafından Alman Nazizminin Jitik bilinçlenme, 


işgalinden kurtanlmıştı. 


özeliikle 
Çekoslovakya'nın tek dostu- 


-> 


Sosyalizmin 


PA 


1945 Mayıs'ında Çekoslo- nun Sovyetler Birliği olduğu- orarllığını göstermiş 


vakya kurtanldığı zaman, ül- nu bir kez daha kanıtlayan kenin gelecekte izleyeceği te- Münih Anlaşmasından sonra imel gelişme eğilimleri artık yice netleşmişti. 

ይ Savaş sırasında, faşist teröartık Birinci Cumhuriyet'in re karşın Çekoslovakya ve 


tümüyle belliydi. Öncelikle, 


raklarını kurtarmaya başlamış nomi alanında ulusallaştırma olan Sovyet ordusunun son ilkesinin ilanıydı. 
taarruzuyla daha da artmıştır. 
Slovakların faşist boyun- le de Komünist partisinin 26- duruktan kurtulma ve Çek- fer kazandığı ve kabinedeki Slovak halklarından oluşan kimi önemli mevkileri ele ge-Birleşik bir devlet kurma ka- çirdiği 1946 seçimlerinden l olan sonraki politik gelişmeler, 
1944 yılındaki Slovak Ulusal burjuva siyasal parti temsilciayaklanması, gerek Kurtuluş lerinin Koşits programını im- 


Mayıs 1945'den ve özellik- 


mücadelesi, gerekse Çekoslo- 2818ሃ6፲88- üzerlerine aldıkları 


politik yapısım canlandırma- Sovyetler Birliği halkları ara- önemli bir faktör oldu. 
nın olanaksız olduğu anlaşıl: sındaki dostluk ilişkileri sürdü 


mıştı. Çünkü, bu dönemde i- ve gelişti. Çekoslovakya hallan edilmiş bulunan demokra- kı, faşist teröre hiçbir zaman tik eşitlik, toplumsal eşitsiz- boyun eğmedi ve faşistlere likle _ o çözümlenemeyecek karşı Kurtuluş Savaşını yılçelişkilere sahipti ve ülkenin madan sürdürdü. Gerek kendi sürüklendiği ulusal felaketin topraklarında askeri eylemlesorumlusu, bu Cumhuriyete re girişerek gerilla savaşı yar- kurtarılmış yönetimde egemen olan bur- dımıyla, gerek yeniden kuru- 


juvaziydi. 


1945 Nisan'ında Prag 
ayaklanması patlak vermeden tatma girişiminde bulundular. 
ve muzaffer Sovyet Ordusu 9 
Mayıs'ta Başkente girmeden önce, yeni kurulan Çekoslovakya Cumhuriyeti hükümeti, Çekoslovakya topraklarında,Koşits kentinde ( münist Partisi'nin politikasını lan Çekoslovak ordusu ile or. Kendi programını ilan etti. destekledi ve 1948 Şubat za- 


Çekoslovakya halkı, ülke- tak hareket eden Sovyet or- Çekoslovakya Komünist Par- 


vak Cumhuriyetinin yeniden (yükümlülükleri tarımak niyekurulması düşüncesi açısından tinde olınadıklarını gösterdi. 


Bu partilere üye bakanlar 
1948 Şubat ayında hükümetten ayrılarak bir bunalım ya- 


Bu, gerici burjuvazinin tarihin tekerleğini geri çevirme denemesinden başka birşey değildi. Ancak Çekoslovak emekçilerinin ezici çoğunluğu Ko- 


feri, Çekoslovakya'da sosya- 


nin İkinci Dünya Savaşı önce- dusuyla yanyana emperyaliz. tisi'nin çabaları sayesinde ist toplumun kurulması için 


si Münih anlaşması sonucunda rre ve faşizme karşı çarpıştı. 
1943 yılının Aralık ayında, 
diği ağır deneyimler sonucu, SSCB Hükümeti, Çekoslovakgeçmişin üzücü olaylarının yi- ya Komünist Partisi ve Londnelenmemesi için, bir toplum- ra'da bulunan Göçmen Hüküsal yeniden kuruluş gereğinin meti aranda yapılmış olan anlaşma esas alınmak suretiy- 


ve faşist işgal yıllarında geçir- 


bilincindeydi. 


pıogramda yeni devletin bazı ከ temel oldu. Bu, Çekosloilkeleri formüle edildi. Devle- vak halkının mutlak destektin iç yapısına ilişkin anlayış- Oolediği Komünist Partisi'nin ta meydana gelen devrimci ( zaferiydi. 

değişiklik, kardeş Çek ve Slovak halkları arasındaki ilişkilere tümüyle yeni bir yakla- nüfusu olan Çekoslovakya 


Bugün 15 milyondan fazla 


Yeniden kurulan Cumhu- le bir anlaşma imzalandı. Bu şımla Koşite programında Sosyalist Cumhuriyeti yüksek 


riyette, politik durumun özü anlaşmanın önemi, Çekoslo- ve yönetimin karakteri, gerek vakya Cumhuriyetinin yasal İkinci Dünya Savaşı öncesin: varlığını ve egemenliğini yeni- de, gerekse geniş halk yığın- den kanıtlamış olmasından ve 


larının Sovyetler Birliği'nin savaş sonrasında Çekoslovak- veriliyordu. 
tarihsel rolünü Çekoslovak- ya'nın güvenliğinin garanti e- 


ya'nın ulusal dirilişi için tek © dilmesinden şans ve ülkenin gelecekteki Sovyetler Birliği tarafından bağımsızlık ve egemenliğinin (o Çekoslovakya'ya garantisi olarak kabul ettikleri (saygı ve güvencelerin önemi savaş döneminde yavaş yavaş 1944 yılında Çekoslovak top- 


Jivkov: 


Balkanlar bir barış bölgesi olacaktır. 


| 
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ileri geliyordu. 


gösterilen 


— RT EZ Zİ EZİZ 


Koşits o programının 


Bulgaristan Komünist Partisi Birinci Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı Tudor Jivkov, Bulgaristan Ulusal Mectisi'nin 10. Oturumu'nu açış konuşmasında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikasındaki ilkelere değindi. 

Jivkov konuşmasının birinci bölümünde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'- nde sosyalizmin kazanunlarından, ekonomik ve kültürel gelişmelerden söz etti. Tarımda ve sanayide üretimin her geçen gün arttığını ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde sosyalizmin kazanımlarını tüm yurt çapında yaygınlaştığını belirtti. 

Konuşmasının ikinci bölümünde ise Bulgaristan'ın dış politikasını, sosyalist ve kapitalist ülkelerle ilişkilerini açıklayan Jivkov şöyle dedi: 

“Bugün dünya'da, antiemperyalist ulusal kurtuluş mücadeleleri ve barış mücadelesi, sosyalizm mücadelesiyle birlikte güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Tüm dünya sosyalist ve ilerici güçlerinin mücadeleleri sonucunda günümüzde yeni bir dünya savaşı tehdidi büyük ölçüde geriletilmiş tir. Ancak silahlanma yarışı da bir yândan sürmekdir. Milyonlarca insan açlıktan, kötü beslenme koşullarından ve doğal afetlerden dolayı yaşamlarını yitirirken, silahlanma için milyonlarca Dolar harcanmaktadır. Dış politikada, hedeflerimiz, amaçlarımız ve ilkelerimiz çok açıklır. Marksizm-İeninizme, proleter enternasyonalizmine (o bağlılığımız ve halkların özgürlük, ve sosyal adalet mü- 


yankısını buluyordu. Slovak derecede gelişmiş bir modern halkının ulusal eşitliği kabul sanayiye, büyük ölçekli tarımediliyor ve Slovak halkının o sal üretime ve yüksek yaşam ulusal organlarına egemenlik düzeyine sahip bir devettir. 


Çekoslovakya halkı, kendilerini bu günlere getiren devrim bir kahramanlarını ve her zaman 


başka önemli katkısı da, te- desteğini ardında bulduğu mel devlet yönetim organları Sovyet halkının dayanışması- olan ulusal komltelerin kurul- nı unutmadan, güzel yarınlara masna ilişkin madde ve eko- doğru yürümektedir. 


cadelelerine desteğimiz ana ilkelerimizdir. Ayrıca değişik toplumsal sistemlere sahip ülkelerle barış içinde birarada yaşama mücadelemiz sürmektedir." 

Konuşmasında, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin Balkan ülkeleriyle işkilerine de değinen Jivkov şöyle dedi: 

"Betirtmekte yarar görüyorum ki, biz Bulgarlar iyimserizdir. Ancak bölgemizdeki olumlu gelişmeler gerçekten de üzerinde dikkatle durulması gereken gelişmelerdir. Balkan ülkelerinde her geçen gün banş ve detant daha bir güçlenmektedir. Balkanlar artık günümüz Avıupa'sının barış bölgesi olma durumundadır”, 


Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin diğer Balkan ülkeleri ile ilişkilerine de tek tek değinen Jivkov, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile ilişkilerinin de güçlenmekte olduğunu, ülkeler arasında teknik ve kültürel anlaşmaların yeni ve önemli boyutlar kazandığını belirtti, Gerek liderler düzeyinde, gerekse de heyetler düzeyinde sürdürülen görüşmeler sonucunda Bulgaristan— Türkiye ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini belirten Jivkov, Bulgaristan'la Türkiye arasında yapılan yeni yatırın anlaşma» larından sözetti. 

Konuşmasında, Bulgaristan'ın diğer ülkelerle ilişkilerine de değinen Todor Jivkov sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ne yapıyorsak ülkemiz için, halkıınız için, sosyalizmin zaferi için, Balkanlar'da, Avrupa'da ve Dünya'da barış mücadelesinin başansı için yapıyoruz.” 


, 


GENEL YAYIN 
YÖNETMENİMİZ 


ZEKİ KILIÇ 
ÇEKOSLOVAKYA'DAN DÖNDÜ 


Davetli olarak Çekoslovakya'da bulunan Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Zeki Kılıç Türkiye'ye döndü. 

Çekoslovakya'da bulunduğu sırada davetli olarak 1 Mayıs gösterilerini de izleyen Kılıç geçtiğimiz hafta içinde yurda döndü. 


kıtadan haberler 


SBKP: "PARTİMİZ VE SOVYET DEVLETİ SOSYALİZM VE 
BARIŞ İÇİN GENİŞ 
OLANAKLAR YARATTI" 


SBKP Merkez Komltesi 6 Mayıs günü "İdeolojik, politik-eğitici çalışmanın daha da İyileştirilmesi.. konulu bir kararname yayınladı. Kararnamede "SBKP, emekçilerin komünist eğitimini, komü nizm mücadelesinde önemi bircephe ዑ larak ele alıyor" denlidi. SBKP Merkez Komitesi, SSCB'de gelişmiş sosyalist toplumun kurulmasının, ülkenin maddi ve manevi gücünün büyük ölçüde artmasının, SBKP ve Sovyet devietinin barış ve uluslararası İşbirliği, halkların özgürlüğü ve bağımsızlığı uğrundaki mücadelede kazandığı başarıların SBKP'nin ከዙ gımsızlığı uğrundakl mücadelede kazandığı başarıların, partinin insanların komünist bilincinin oluşması alanındaki amaçlarının gerçekleştirilmesi için geniş olanaklar yarattığını belirtti. 


SSCB — KONGO 
ILİŞKİLERİ GELİŞİYOR 


SSCB ile Kongo Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerinin, tüm alanlarda tam hak eşitliği, egemerliğe saygı ve birbirinin içişlerine karışmama ilkelerl çerçevesinde başarıyla geliştiği bildirildi. Kongo Emek Partisi M.K. politbüro üyesi, KEP M.K. Uluslararası şube başkanı, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Pyer Nze başkanlığında bir KHC heyeti- nin 3 - 7 Mayıs tarihlerinde SSCB'ne yaptıkları ziyaretten sonra yayınladıklanan ortak bildiride, SSCB ile KHC'nin birçok önemli uluslararası sorunda ortak tutum aldıkları da vurgulandı. 


AVUSTURYA'DAKİ 
SEÇİMLERDE GERİCİ 
HALK PARTİSİ 
YENİLGİYE UĞRADI 


Avusturya'da yapılan seçimlerde Başbakan Bruno Kreisky'nin önderliğindeki Sosyalist Partisi tek başına iktidarı kazandı. Yumuşamaya karşı ve soğuk savaş yanlısı olarak bilinen gerici Avusturya Halk Partisi seçimlerden büyük bir yenilgiyle çıktı. Avusturya'daki bu seçim sonuçları, başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerde olumlu karşılandı. Bu arada Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) nün de seçim kampanyası sırasında özellikle gerici Halk Partisi'ne karşı çalıştığı ve bu partinin yenilgisinde katkısı olduğu bildirildi. 


| 
| 
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Madrid'de polis bir Komünist Gençlik üyesini katletti. 


Dünyada 1 Mayıs 1979 
Emperyalizme 
karşı omuz 0 


İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, bu yıl da dünyanın dört bir köşesinde kutlandı. İşçi sınıfı 1979 1 
Mayıs'ında Sosyalist ülkelerde, iktidar olduğu idkelerde, işçi sınıfı iktidarının kazanımlarını kutladı. Tüm dünya işçi sınıfları ile cayanışmasını bir kez daha dile getirdi. İşçi sınıfının İktidar için mücadele ettiği ülkelerde 1 Mayıs, işçi sınıfının, politik, ekonomik hak taleplerinin gerçekleşmesi için mücadelesinde kararlılığının bir simgesi oldu. Türkiye'de olduğu gibi 1 Mayıs bazı ilkelerde yasaklanmak istendi: Şili'- de, Yunanistan'da, Mısır'da, Uruguay, Paraguay gibi Latin Amerika diktatörlüklerinde ırkçı Güney Afri- ka'da olduğu gibi, işçi s.nıfı tüm engellere karşı kutladı. TRT, bu yıl birlik, mücadele ve dayanışma günü 
nü geçen yılların tersine dünya'da 1 
Mayıs'ın kutlanmasından hiç söz etmemişti. Halbuki tüm dünya Radyo ve TV'leri kutlamaları, bu arada 


Türkiye'de, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamasını anında duyuruyorlardı. 


KIZIL MEYDANDA 
YÜZBİNLER 


Moskova'da, Kızıl Meydan'da dir zenlenen büyük geçit törenini aralarında Devlet ve SBKP Başkanı Brejnevin de bulunduğu sayıları yüzbinlere sığmayan emekçi izledi. İki saatten fazla süren geçit töreniyle, bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen işçi sınıfı iktidarının kazanımları coşkuyla kutlandı. Törenlerde, aralarında Amerikan Komünist Partisi üyesi Anjela Davis ve Küba Kadınlar Federasyonu Başkanı Vilma Espin'in de bulunduğu 6 
yabancı militana 1977-78 Uluslararası Lenin Ödülü verildi. 

İngiltere'de 1 Mayıs bu yıl ilk defa resmen kutlandı. Yirmi beş yıldan bu yana 1 Mayıs'ın ilk defa kutlandığı bir başka yer de İran'dı. İşçi Sendikalar ve işsizler komitelerinin oluşturduğu kollektifin çağrısıyla 


Münih'te " Vietnam ile dayanışma" toplantısı yapıldı: 


Çinli saldırganların geçtiğimiz Mart ayında Vietnam'a karşı giriştikleri iğrenç saldırının tepkileri sürerken, dünyanın çeşitli ilkelerinde Vletnam'la dayanışma toplantıları düzenlenrnek tedir. Bunlardan biri de, geçtiş;lmiz haftalarda Federal Almanya'nın Münih kentinde yapılmıştır. Alman Komünist Partisi (Spartaküs) ile Spartaküs Birliği tarafından düzenlenen dayanışma toplantısına büyük bir top- 


luluk katıldı. 


Toplantıda bir Vietnamlı öğrenci, Vietnam'ın sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi veren bir konuşma yaptı. Vletnamlı genç, ko- 


nuşmasında Vietnam halkının 40 yıl süren bağımsızlık mücadelesi ile Sosyalizmin kurulmasında halk yığınlarının bilinçli katkılarını ve başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin kardeşçe dayanışmasını anlattı. Mao'cu Çin yönetiminin saldırı ve provakasyonlarını da sergiliyen Vietnam'lı gencin konuşmasından sonra Alman Komünist Partisi adına bir konusma yapıldı. Bu konuşmada DKP'nin Antikomünist ve Antisovyetizmin her türüne karşı savaştığı, proleter 


enternasyonalizminin yılmaz savunucusu olduğu 


vurgulandı. 


Toplantıda Vietnamlı öğrencilerden oluşan pandomim tiyatro kolu Vietnam'da USA Emperyalizmine karşı verilen savaşı içeren bir oyunu baçanyla sahneye koydular. Toplantı, işçi marşları ve folklor 


gösterileriyle sürdii 


~ Dinleyiciler hep bir ağızdan coşkuyla “Vietnam ile dayanışma" ve "Proleter Entermasyonalizmini yüksek tutalım” sloganlarını söyle- 


diler. 


Geceye katılan Türkiyeli ve diğer ülkelerden yabancı işçi ve öğrenciler de Vietnam ile dayanışmalarını dile getirdiler. 


muza 


Moskova'da Ii Mayıs 


İran işçi sınıfı Tahran sokaklarında 
1 Mayıs'ı kutladı. Tahran'da, Humeyni taraftarı oldukları söylenen grublarda bir başka gösteri yürüyüşü düzenlediler. 


Japonya'da çeşitli yerlerde düzenlenen gösterilere toplam 1,6 milyon kişi katıldı. Tokyo'daki 400 
bin kişilik merkezi gösteride işçi 51- nıfının acil ekonomik hak taleplerini belirleyen bir deklarasyon okundu. 


I MAYIS'TA OLAY 
ÇIKARANLAR KİMLER 
Şili'de Faşist Pinochet'in polisleri 1 Mayıs'ı kutlayan işçilere ateş açtılar. Yüzlerce işçi tutuklandı. İs- 


panya'da işçi komiteleri ve UGT 
sendikalarının ortak çağrısı ile 1 
Mayıs görkemli bir biçimde kutlandı. Gösteri yürüyüşüne Faşistler saldırmaya yeltendiler.- Ellerinde gamalı haç bulunan bir grubun saldırısı sonucu Komünist Gençlik üyesi Andres Fernandez öldürüldü İşçiler faşistlerin provokasyonuna gösterilerini kararlı bir biçimde sürdürerek cevap verdiler. 

Fransa'da da 1 Mayıs sendikaların ortak çağrısıyla düzenlenen çok kalabalık sayıda katılmanın gerçekleştiği Paris'te bir yürüyüşle kutlandı. Yürüyüşün sonunda bazı faşist ve Lumpen unsurlar yağma ve tahribata kalkışarak işçi sınıfının görkemli gösterisine gölge düşürmeye yeltendiler, ancak çok kısa bir süre- de tecrit edildiler. 

1 Mayıs Kıbrıs'ın Türk kesiminde 
ilerici örgütler tarafından düzenlenen bir gösteri ile kutlandı. "Bütün halklar kardeştir, Bağımsız Kıbrıs, Kahrolsun Faşizm” sloganları işçi sınıfının bu mücadele gününde Kıbrısı Türk emekçilerinin ortak sloganları oldu. 


MAO'CU 
“SAVURGANLIK" 


Ve daha nice iğkelerde, 1 Mayıs işçi sınıfı tarafından coşkuyla, kararlılıkla, her hal ve şartta kutlandı. 
Çin'de se Mao'culuk işçi sınıfının bu birlik, dayanışma, mücadele gü-ከሀከሀ “Savurganlığa son" gerekçesiyle kutlamaktan vaz geçti. Mao culuğun yönetimi işçi sınıfının bayramında yabancı konuklara Pekin Operası'nda düzenlediği bir kültür gecesiyle, ] Mayıs'ı kutlanmış sayarak gerçek yüzünü bir kere daha sergiledi. 


| 


ekiz Meyis günü 

Hitler ፲ 3812811818 

Almanya'da | olarak yenilgiye 

uğratılmasının 34. 

yıldönümü manai mıştır. 6 yıl süren 

ve 50 milyonu aşkın ölüye, yüz milyonlarca (yaralıya 

mal olan İkinci, 
Dünya Savaşı aonunda dünyanın anti-nazi güçleri 8 Mayıs günü büyük bir zaferle Alman enperyalizminin. insanlığa büyük kayıplara mal olan iktidarfhım son darbeyi vurmuşlardlır. O terihten bu yana, ሾ Mayıs günü tüm Avrupa ülkelerinde bir zafer günü olarak kutlanagelmişti. 
Kutlana gelmişti, diyoruz, çiinkü bundan dört yıl önce, 1975 Mayıs'ında Federal Almanya ve Batı Berlin'in yöneticileri bu günü bir kutlama günü olmaktan çıkardılar. Gerekçe de, "bir halkın yenilgisinin kutlama günü olamayacağı" yolunda idi. 


Böylece Federal Almanya ve Batı Berlin'in yöneticileri, Nazi Emperyalizmirin yenilgisiyle Alman halkını özdeşleştirmişler, Hitler Faşizmine karşı kazanılan zaferin, aslında Alman halkının da zaferi olduğu gerçeğini gözden kaçırmaya çalışnuşlardır. Oysa ki, Alman antifaşistleri ve ilericileri, Almanya'da tam 12 yıl süren Faşist diktatörlüğe karşı biran bile yılmadan mücadelelerini sürdürmüşler, zaferin kazanılmasına katkıda bulunmuşlardı. Alman işçi ve emekçilerinin devleti olarak kurulan Alman Demokratik Cumhuriyetinin ortaya çıkışı bunun kanıtı idi. 


atı Alman Emperyalizminin suçları bu kadarla da bitmemektedir. Hitler Faşizminin yıkılışı- nın 30. yılında, bu yıkılışın bir bayram günü olmaktan çıkarılmasından dört yıl sonra, bugün yine Federal Almanya'da gündemde olan önemli bir sorun vardır. Bu, savaş suçlusu Nazilerin suçlarının, 1979 yılı sonundan itibaren “zaman aşımına" uğratılmasını öngören kampanyanın, gittikçe yoğunlaştırılması, Federal Almanya'nın Sosyal demokrat yöneticilerinin bu kampanyaya karşı hiçbir aktif tutum almamalarıdır. 


8 Mayıs ve 


Federal Almanya 


Batı Berlin'de Spandau cezaevinde cezasını çekmekte oian Hitler'in sağ kolu Rudolf Hess" in serbest bırakılması için uzun süredir devam ettirilen kampanya, Sovyetler Birliği'nin kararlı direnişi ile bir sonuca ulaşamamıştır. Ancak, bu kez önerilen, bundan da öte bir insanlık suçudur. Savaş sonu Güney Amerika'ya kaçan, ya da bir yerlerde gizlenen Nazi katilleri- nin bağışlanması, Almanya'ya dönebilmeleri, insanlar arasında, katlettiklerinin yakınları arasında "normal yurttaşlar" gibi dolaşabilmeleri, her türlü hakka sahip olmaları istenmektedir. 


e var ki, nazi kalıntılarının ve gericiliğin bu kampanyası da yine Avrupa çapında bir tepki uyandırmış, antifaşistlerin kararlı direnişleri- nin oluşturduğu duvara çarpmıştır. Nazi suç larının zaman aşımına uğratılmaması konusundaki kampanya gittikçe daha büyük boyutlar alarak sürdirülmektedir. Bu kampanyaya, Avrupa'da Hitler faşizmine karşı mücadele vermiş antifaşist savaşçılardan, bugünün genç an-. 
tifaşistlerine kadar tüm ilericiler katılmaktadır. 

Bu arada vurgulamak istediğimiz, Federal Alman yöneticilerinin tutumudur. Federal Almanya'da aldıkları gerici önlemlerle, özellikle ilericilere-demokratlara-sosyalistlere karşı uyguladıkları yasa dışı baskılarla bu ülkeyi bir polis devleti haline getirenler, bu insanlık düşmanlarının bağışlanması için açılan kampanyaya karşı sessizdirler. Oysaki Brleşmiş Milletler'in bu konuda aldığı karar açıktır: "Savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar bağışlanamaz" denmektedir bu kararda. Bu yılın 8 
Mayısı da, bu karara antifaşistlerin daha karar-ከ biçimde sahip çıktıkları bir gün olarak kutlanmıştır. 8 Mayıs bütün dünya .AAntifaşistleri- nin bayramıdır ve Batı Alman Nazi kalı 'ካ[8፻! 
nın tüm çabalarına karşın bu bayramı ortadan kaldırmak, bu bayram öncesinde insanlığın en korkunç yığın katliamlarını gerçekleştiren faşistlerden hesap sorulmasını önlemek mümkün olmayacaktır. 


e coşkun kartal 
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Yasalar. 
yasaklar 


ve 


radyolar 


GÜNEY GÜ 


Bugün ülkemizde yasalara aykırı olarak çalışan birçok radyo istas yonu var. Bu istasyonların gelişimlerini özetlemeden önce bu alan- 
“daki yasal duruma bir göz atalım. Bilindiği gibi radyo dalgalarıyla ile- 


tişim iki ana türe ayrılıyor: 


a) “Telsiz iletişimi"' olarak anılan ve amacı iki nokta arasında bilgi alışverişi olan iletişim türü. Bu türe gemi telsizleri, asker ve polis telsizleri, elde taşınan telsizler, bütin dünyada serbest olduğu halde Türkiye'de yasaklanmış olan amatör radyoculuk girer. Bu türdeki doaanımlara telsiz telgraf, telsiz telefon ya da kısaca telsiz deniyor. 


sanat kısa kısa 


'— Yeni sezon dolayısı ile bir çok tiyatro turnelere başladı. Kenter'lerin ardından Dostlar Tiyatrosu da Ankara'ya gelirken, Ankara Sanat Tiyatrosu da Anadolu turnesine çıktı. Ankara Sanat Tiyatro su yaz boyunca sürecek turnesinde Brecht'in "Tak-Tik" ya da “Yuvarlak kafalılar, Svri kafalılar” adlı eseri ile Uğur Mumcu'nun yazdığı "Parasız Yatılı" adlı oyunu sergiliyecek. 


— Devlet Tiyatrosu turneler sistemini oldukça geliştirdi. Şimdiye değin yalnızca sahneleri bulunan kentlere turneler yapan Devlet Tiyatrolar. şimdi tüm oyunlan ile 67 kenti de dolaşıyor. İlk olarak Sultan Gelin Doğu Anadolu'daki tüm kentlere gidiyor. 


m Ankara Sanatsevenler Derneği'nde, Devlet Tiyatroiarnda oynanan “Söz Veriyorum" adlı oyunun tartışması yapılacak. Ünsal Piroğlu'nun yönettiği tartışmaya katılacak sanatçılar ise şu kişiler: Işık Yenermu, Ejder Akışık ve Ayşegül Yüksel. 


— 16 Mayıs Çarşamba günü Sanat Sevenler Derneğ!' 
nde saat 21.00'de Modern 
Folk Üçlüsü bir konser verecek. Konserlere yeni başlyan dernek daha önce daha çok klasik konserlere yer veriyordu ve bu göste- 
፻ሀፀ፻ፀ genellikle tek kişi katılıyordu. 


b) "Radyoyayın"' olarak anılan ve amacı birçok kişiye birdenseslenmek olan kitle iletişim yöntemi. Bu türe televizyon yaymnlannı da katabiliriz. Bu türdeki donanımlara radyo vericisi, radyoyayın vericisi ya da kısaca radyo deniyor; yasalarımızda bunlar "radyo istasyonu", "radyodifüzyon tesisi", "televizyon tesisi" adlarıyla anılıyor. 


YASALAR NE DİYOR? 


Ülkemizde bu alanda ilk yasal düzenleme 1937'de çıkarılan ve günümüzde de yürürlükte olan 
3222 sayılı Telsiz Yasası. Bu 
yasa yukarıda belirttiğimiz iki ayrı iletişim türü aramnda belirgin bir ayrım gözetmemiş, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla her nevi resim, işaret ve sesleri vermeğe ve almağa yarayan bilumum telsiz tesisatı ve işletilmesi hükümetin inhisarı altındadır" hükmünü koymuştur. Yasanın 2. 
maddesinde lise, yüksek okul ve üniversitelerde ders gereği yapılacak "'telsiz tesisatı ve neşriyatı''ndan söz edilmektedir. Sonradan birkaç kez değiştirilen 6. 
maddenin şimdi yürürlükte olan biçiminde ise "verici telsiz tesisatı" kurmak için, a) gerekli hallerde resmi kurumlara, b) petrol yasası uyarınca petrol işlemleri yapanlara, c) yabancı devletlerin elçiliklerine Bakanlar Kurulu kararıyla ruhsat verilebileceği belirtilmektedir. Yasada anılan bütün bu durumlardan telsiz iletişiminin kastedildiği anlaşılmaktadır. 


1961 Anayasasının 121. 
maddesi "Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir” hükmünü getirmiştir. 
Bu hüküm 1971 Anayasa'sında "Radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir" biçimini almıştır. 1964 yılında yürürlüğe giren TRT Yasaanın 35. maddesinde ise "3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişikliklerinde gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla ses, işaret ve resim vermeye yarayan tesislerden oradyodifüzyon ve televizyon niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı yalnız Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na aittir" hükmü yer almıştır. Bu maddeyle yukarda belirttiğimiz iki iletişim türü açıkça birbirinden ayrılmakta, radyo ve televizyon yayınları TRT tekeline verilmektedir. De-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Antenler kimin için çelşeyor? 


mek ki TRT dışında özel ya da kamusal hiçbir kuruluş ve kişi radyo (ve televizyon) istasyonu kuramaz ve işletemez. 


YASAYA AYKIRI 
UYGULAMALAR 


Durum böyleyken ülkemizde yasalara aykırı olarak radyo istasyonları kurulagelmiştir. İlk yasadışı istasyonları Amerika Birleşik Devletleri 1964'de kurmuştur. Bu istasyonlar Çiğli (İzmir), İncirlik (Adana), Karamürsel, Samsun, Trabzon ve Sinop'ta kurulmuşlardı. Sonradan bunların sayısı 3'e indi: İncirlik, Pirinçlik (Diyarbakır) ve Karamürsel. Dünyadaki radyo istasyonlanmn hemen tümünü listeleyen World Radio — TV Handbook adlı kitapta bu radyoların yönetim merkezinin "Armed Forces Radio and Televison Service, Tuslog, det. 124, APO, New York, ABD" olduğu belirtilmektedir. 


1954 yılında kurulan bir başka radyo da Ankara Polis Radyosu'dur. Telsiz Yasasına uygunluğu tartışmalı olan bu radyo da (öteki benzer radyolar gibi) 1964'te TRT Yasası'nın kabulün- den sonra kesinlikle yasadışı nitelik kazanmıştır. Sonradan bu radyo yayın saatlerini arttırmış, 


güçlü kısa dalga ve çok kısa dalga istasyonları kurmuş, Ankara' ya ek olarak İstanbul ve İzmir' de de yayına girmiştir. Yayın süresinin büyük bölümü müziğe ayrılan Polis Radyosu'nun söz yayınları genellikle kayıp ilanları ve trafik konularındadır; zaman zaman, kendi deyimiyle "bu yayınlara ek olarak yer yer müzik programları arasında milliyetçi duyguları kuvvetlendirmesi amacıyla" yayınlar yapıldığı da olmaktadır. 


Yasadışı radyolar kervanına 1960'da Mamak Ordu Radyosu, 1961'de Meteorolojinin Sesi Radyosu katıldı. 1964'te TRT Yanası yürürlüğe girdi. Yukarda andığımız 35. maddenin kesin 


- hükmüne rağmen mevcut yasadı- 


şı radyolar kapatılmak şöyle dursun, yenilerinin kurulması sürdürüldü. 1966'te İstanbul ve İzmir Polis Radyoları, 1966'da Ahlatlıbel'de Havacıların Sesi Radyosu çalışmaya başladı. Ankara'da yayına geçen çok kısa dalga Polis Radyosu ise, yayın- da kullanılan plaklar da dahil olmak üzere tüm donanınuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hediyesidir. 


1967'de "Ereğli Kömür İşletmeleri Eğitim Radyosu" adıyla bir başka yasadışı radyonun yayna başlaması çeşitli tartışmala- 


ra yol açtı. Bu radyonun siyasal içerikli yayınlar yaptığı bile söylenmekteydi. Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan ve bölgede “Azminin Radyosu” adıyla bilinen radyonun çalışmaya başladığı 1974'de öğrenildi. Sabahın erken saatlerinden gece 23.00'e kadar yayın yapan bu radyoda “Başbuğ'un en sevdiği şarkılar ve MHP marşları çalınmakta, Cuma günleri camiden naklen vaaz yayını yapılmakta, seks konuları ele alınmakta" idi (Semib Tuğrul, Türkiye'de TV ve Radyo Olayları, İst. 1975). K 

İşin bir başka İlginç yanı da şudur: CHP'nin "Ak Günlere" adlı 1973 Seçim Bildirgesi'nde "TRT dışında Anayasaya aykırı olarak kurulan bütün radyo istasyonları TRT'nin yönetimi ve denetimi altınaalınacaktır" (8.192), “TRT dışında Anayasaya aykırı olarak yayın yapan ve her türlü zevk, sanat ve kültür denetimin- den uzak bulunan tüm radyo istasyonları TRT'ye bağlanacaktır" (s. 159) denmektedir. Bu vaadi uygulama alanına koymak için olsa gerek, 1974'te TRT'nin ürkek ve tereddütlü bir girişimi görüldü. Yalnız yasadışı olmakla kalmayıp, yoz müzik yayınlarıyla TRT'nin zaten tutarsız ve yanlış kültür ilkelerini de altiist eden polis ve meteoroloji radyolarını hiç olmazsa yayınları açısından denetim altına alma konusundaki bu girişimi 30.9.1974 günlü Cumhuriyet'ten izleyelim: "TRT Genel Müdür Program Yardınıcısı Hıfzı Topuz geçen hafta polis ve meteoroloji radyoları yetkilileri ile bir toplantı yapıp TRT'nin kontrolu altına girmeleri gereğini açıkiadı. Meteoroloji Radyosu müdürü daha kontrol sözünü duyar duymaz 'Merak etmeyin biz o işi yaptık. Çalışan bütün elemanlarımızın MİT'ten raporu var. dedi. Topuz söz konusu köntrolun kişiler değil, yayınla ilgili olduğunu uzun uzun anlattı. Türkiye'de radyo ile yayın hakkı kanunla TRT'ye verilmişti... Bu iki radyonun müzik yayınları ise eleştiri konusu oluyordu... Polis Radyosu müdürü dolmuş müziğini mecburen yayınladıklarını, çünkü bu yayın da olmasa halkın bu tür müzik dinlemek için Demirperde gerisi radyolarını açacağını anlattı... Örneğin Budapeşte Radyosu'nun Türkçe yayınlarına gönderilen mektup sayım ayda 20 bini bulmuştu... Topuz 'sizin radyolarınıza daha fazla tolerans gösterileceği muhakkaktır, ama asgari bir denetim içine girmeniz gerek' dedi." İşte bu da "TRT dışındaki tüm radyo istasyonları TRT' ye bağlanacaktır 'la başlayıp 'sizin radyolarınıza daha fazla tolerans gösterilecektir 'le biten bir ciddiyet öyküsü. Tolerans halen 


fazlasıyla gösterilmeye devam ediliyor. Bu yazının konusuyla ilgili değil ama şunu da belirteim: Kisa dalga Türkiyenin Sesi Radyosu da — Polis Radyosu müdürünün açıkladığı gerekçeyle olsa gerek — birkaç yıldır dolmuş müziği yayınlamakta. 


AMATÖR RADYOCULUK 


Bir yandan yasalara kesinkes aykırı radyo istasyonları yayınlarını alabildiğince sürdürürken öte yandan dünyanın bütün ülkelerinde serbest olan radyo ama- 


törlüğü Türkiye'de halen yasaktır. Bu yasağın kaynağı 1937 tarihli Telsiz Yasası'dır. Üçüncü Beş Yıllık Plan'da ülkede elektronik sanayiinin genişlemesini mnırlayan nedenler arasında amatör radyoculuğun yasaklanmış olmam sayılmakta, bu konuda şöyle denmektedir: "Amatör radyoculuğun dünya ülkeleri tarafından elektronik sanayiine, eğitime, hizmet sektörlerine, harp gücüne katkım kabul edilmiştir. Her iki blok ülkelerinde de bu tip faaliyetlere kontrollu olarak izin verilmiştir. Türkiye, bugün amatör radyoculuk faaliyetini yasaklamış çok az sayıda- ki ülkelerden biridir" (s. 529). 
"3222 Sayılı Telsiz Kanunu, amatör radyoculuğun gelişmesi- ne imkan sağlayacak ve günün gereklerini yanstacak biçimde değiştirilecektir"' (ə. 535). CHP Programı'nın 166. sayfasında da aynı ilkeye yer verildiği gibi, Ecevit hükümetinin programı da aynı ilkeyi içermektedir. Bu konuda bir soru üzerine Ecevit Partisinin programındaki ilkeyi hatırlattıktan sonra şöyle demiştir: “Şimdiye kadar, bizim görüşümüze göre, çağdışı bir ulusal güvenlik anlayışıyla amatör telsizciliğe izin vermekten kaçınılmuştır. Oysa asıl o yüzden ulusal güvenliğimiz aksamaktadır... Biz bu eksikliği gidermiş olacağız" (Hürriyet, 31 Mayıs 1977). Bunları CHP'nin — hele özgürlükleri tanımaya ilişkin bir konuda — sözünü tutacağına inanma safdilliğiyle belirtıniyorum elbet; yalnızca apaçık bir çelişkiye parmak basmak istiyorum, o kadar. 


Sonuç olarak şunları talep etmek hakkımızdır: 


1. Tüm yasadışı radyolar derhal kapatılmalı, bunları işletenler hakkında yasa) işlemlere girişil- 
.nelidir. 


2. Bugün tüm dünyada haberleşme özgürlüğünün bir parçası olarak kazanılmış bir hak olan radyo amatörlüğünü yasaklayan çağdışı yasa değiştirilmeli, radyo amatörlüğü serbest bırakılmalıdır. 


Bertolt 


Zeliha Berksoy k ile söyleşi 


Brecht 


söylemek üzerine 


Genco Erkal ve Zeliha Berksoyun ortaklaşa oynadıklan "Brecht Kabare" İstanbul'dan sonra Ankara'da oynanmaya başladı. Ankara Küçük Sahne'de oynanan oyun Brecht'in çeşitli şarkılarından oluşmakta. Hans Esler ve Kurt Weill'in besteledi- gi 55፣8188 Genco Erkal Türkçeleştirdi ve kurgusunu yaptı. 

Zeliha Berksoy, ve Genco Erkal bu oyunda söyledikleri şarkılan, bir plak şeklinde de hazırladılar. Bu plağın özelliği Türkiye'- de çıkan ilk Brecht plağı olması. 
Berksoy, oyunda söyledikleri ve plaklaştırdıkları bu şarkılar hakkında sorularımızı yanıtladı: 

"Önce Brecht Kabare'deki şarkılann genel özelliklerinden söz edelim" 

"Oyunda kullanılan şarkılar, Kurt Weill ve Hans Eisler'in. 
Kurt Weill genellikle "Song" ve "Şanson” denilen türde besteler yapıyor. Buna örnek olarak 'Mahagonny kentinin yükselişi ve çöküşü' operasını verebiliriz. Bu operadan bir bölüm, Oyunun içinde de yer alıyor. Hans Eissler ise hiç oyun bestelememiş. 
Brecht'in çeşltli şiirleri üzerine çalışmış. Bunlar da “lied” ve "ballad" dediğimiz formlarla bestelenmiş.” 

"Bu şarkıların söylenişlerinde de farklılıklar bulunmakta. Dikkati çeken özellik, müzik ile sözlerin birbirinden çok farklı oluşu. Bu Brecht'in özelliği olarak nitelendirilebilir mi?" 

“Brecht'in müzik kullanımlarını belli kalıpların içinde görmemek gerek. Kimi zaman müzik ile sözler oldukça uyumlu. Müzik ile sözlerin birbirinden ayn olması daha çok Brecht'in operalarında görünüyor. Örneğin “Tango"da müzik romantik, ama sözlerinde insanın satılışı var, kopmuş bir aşk var. İnsan 


. çabasının yetersizliği şarkısında 


arkada korkunç bir caz müziği var sözleri ise oldukça farklı: Büyük adamlar anlatırlar da Yemez içmez yaşarlar okumakla İzbe gibi evlerde sıçanlarla Hayat mı derim şimdi ben buna. 
Uzak dursunlar benden aman, Yaşasınlar bildikleri gibi." 
“Oyunda İşçi analar için üç tane ninni bulunmakta. Bunların sözleri ile müziğin uyumlu oldu- 


gunu söylüyorsunuz. Oysa müzikten daha acıklı sözler beklenirken, sözler daha çok rahatsız ediyor insanı." 

“Evet. Brecht'in temel özelliği olarak bunu vurgulayabiliriz aslında Ninnilerde müzik Bach formunda. Sözleri de aslında degişik yorumlarsan, oldukça acıklı. Ama Brecht'te sanatçı kendi kişiliği ile okuyor şarkıyı. Şarkının sözlerine kapılıp ağlamaması gerekiyor. © Epik formda tüm şarkıyı okuyüp, duygu sömürüsü yapmamak gerekiyor. Yabancılaştırma yapmadan, şarkının okunması gerek. 
İşçi analar için ninni'lerde müzik romantik ama sözler demir leblebi gibi.” 

"O zaman, Brecht söylemek, Brecht yorumlamak diye bir tür ile karşılaşıyor muyuz?" 


"Tabii. Brecht söylemek bir yorum sorunu. Ve bu yorumun içinde sanatçının kendi estetiği ve Brecht estetiği karışıyor. Ya da bu şarkılarda sanatçı kendi estetiğini Brecht süzgecinden geçiriyor diyebiliriz. Bu da düz yorumlamanın üstünde çok üstün bir oyunculuk taktiğini gerektiriyor." 

"Bunun için ne yapmak gerekli" 

“Başta metni çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra, müziğin kendi formunu oturtacak ve giderek kendi stilini geliştirerek ortaya yeni bir yorum çıkaracak." 

"Bu yeni yorumda Brecht'in yorumu ve sanatçının yorumu ile bütünleşiyor diyebiliyoruz değil mi?” 

"Evet. Bu yorum Brecht'in kendisi gibi tıpkı kendi eserlerini sahneye koyuşta veya sinema- daki kavgasında olduğu gibi yaşamın gerçeğinden doğmalı. 
Doğru bir estetik olmalı. Sanatçı bunu özümleyip Brecht'i duyma-ከ" 


Berksoy, uzun süreBrecht üze- 


rine çalışmış bir sanatçı. Bu oyunda da Genco Erkal ile birlikte uzun çalışmanın ve birlikte yorumlamanın ürününü sergiliyorlar. Plaklan ise oyundaki şarkılardan oluşuyor, söyleşiden sonra kendisine teşekkür edip yanından ayrılıyoruz. 


Dünden bugüne doğru gözlemler 


Toplumbilimciler, daha 1923'lerden itibaren okumuş orta tabakanın, tanmsal kesimin ekonomide belirleyici öğesi olan büyük toprak sahipleriyle, dış kapitalin Türkiye ajanı niteliğindeki ticaret burjuvazisine yattığında birleşmişlerdir. 

Kökü, II. Meşrutiyet dönemlerine dayanan ikili-içlü bir oyu- 


nun sonucuydu bu. 


Palazlanmaya başlacığı şirketleşme teraneleri tutturmasiyle de kanıtlanan burjuvazinin tezgahladığı. f 

Li beral gösterip faşizm vurmak. 

Bu nedenle oyunun içinde ırkçılık vardı.. 


Sonradan CHP'nin akıl ve eylem kadrosuna da eşi kaynağı olan Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaolu gibi Türkçideri, kuralcı islâmcılar adına Babanzade Ahmet 
Naim Bey 1913'lerde "Kâbe" yolu yerine "Turan Yolu"nu gösterdikleri için "çifte mefkure" yaratmakla, yani bölmekle suçluyordu. * 


1923'ten sonra, CHP'de devletle bütünleşen asker-sivil orta tabaka iktidarını Meclis'- te temsil eden dört milletvekilinden üçü dolaylı ya da dolaysız yoldan üretim araçlarına sahip olurken, ideolog kadrosu, faşizmin bilinen öğelerinden birini geliştirmeyi başardı. 


Üstün insan kuramını. 

“Topladı avucunda yıldırımı, şişeği 

Yoktan var ediyordu TAN- 
RI gibi herşeyi?" (Yusuf Ziya Ortaç) 

"Bir güneş gibi yalnız 

Sensin ülkü TANRIMIZ 

Ey Türklüğün bütünü" (Kemalettin Kâmi) 

“Daha dün ummak bile çoktu bu kadarını 

Nasıl geçti çocuklar asırlarca o zaman? 

Daha dün ummak bile zorken bu kadannı 

Onu hakiykat yaptı TAN- 
RI eşi bir insan" (Yaşar Nabi Nayır) 


Üstün insan kuramı bu በሁ zeye geldikçe, devlet eliyle palazlanmaya başlayan burjuvazi ከህ kez, Peygamber adını selavet getirerek anan Mehmet Akif gibi çağdaş islâmcılarla gelişti. 

Elbette, bilimsel sosyalizme inanan düşün adamlariyle hem çelişti, hem savaşım ortamına geçti. 

Daha 1923'lerde —1926'- lardan sonra kendisini tamamen eğitbilime (pedagoji) veren Sadrettin Celal " Faşizm Nedir?” (Aydınlık, sayı 18, ekim 1923) adlı yazısında faşizmi şöyle tanımlar: 


“Faşizm proleterya sınıfına karşı burjuvazinin hususi bir şekilde taarruz ve hücumudur.” 


O. geçiş evresinin bilimsel 
seosyalistleri, iki yıl sonra 1 
Mayıs 1925'te, bu hususi hücuma uğradılar. Yayımladıkları bildiri nedeniyle 7,10 ve 
15 yıllık kürek mahkumiyetteri, 

CHP kurmayı artık işçi sı- 


nıfının sayısal olarak arttıkça nitelik değişiminin kaçınılmaz olduğunu öğrenmeye başlamıştı. 

Belki, Ahmet Ağaoğlu'nun faşizme yaklaştıklarını yazdığı (Devlet ve Fert, 1933) KADRO'culardan öğrendi.. 
Belki İttihatçıların ünlü Maliye Nazırı Mehmet Cavit Beyin İktisat İlmi kitabını çalışıp Mülkiye Mektebi'nde liberalizm tahsil edenlerden. 

Nolursa olsun CHP, 1936'- lara gelindikte İtalyan Ceza Yasasının ünlü maddelerini çevirtip ceza yasamıza 141- 
142 sayılarda eklediği dönemde en azından şunu biliyordu. 

— Bu maddeler gelişmekte olan işçi sınıfının örgütlenmesine karşı "devlet terörü"ne başvurmanın yasal yoludur. 
, 1937'lerde Lütfi Erişçi şöyle yazıyor. 

"Emperyalizmin en şoven, en gerici hali olan faşizm, bir memleketi kurma ve koruma yolu değil, kapitalistler hesabina iç ve dış istihsal saha ve unsurlarını organize etmeğe çalışan bir politikadır. Biz bugünün gençleri nasıl tarihi zaruretlerle anti-emperyalist isek, öylece anti-faşistiz. "(Yeni Adam, 28 Ekim 1937) 

Lütfi Erişçi, II. Dünya Savaşı döneminde CHP sıkıyönetiminin yıllarca İstanbul dışında sürgün tuttuğu genç yazarlardan biridir. 

Ahmet Kutsi Tecer de, 1941'lerde şöyle yazıyor: 

“Milli Şef demek, milli hayatımızın uyanık başı demektir. O maddi ve manevi cepheleriyle milli hayatı bir bütün olarak yalnız temsil etmez, GÜDER ve YEDER.” (Ülkü 
Dergisi, Yeni dizi, sayı: 3 
7 Ekim 1941). 

Ahmet Kutsi Tecer de yaşamını CHP müfettişi, yüksek okullarda öğretmenlik, milletvekili olarak geçiren şairler- den biridir. 

Tarih bize hangi öğeleriyle ışık tutar, ቀ 

Sınıf savaşımının her aşamasında doğru eylemi bulmaya yardımcı öğeleriyle, 

Ustalık bu savaşımın en önemli aşamalarında eski-yeni bileşimini beceriyle yaparak güncel doğruyu bulmaktır. 

Bilimsel sosyalistler ülkemizde elli yıldır genel doğruları göstermenin hem ustası, hem savaşçısıdırlar. 

Müntekim (Ökmen) ağabey 1937'lerde bakın kırk yıl sonrasını nasıl görüyor: 

“Doğacak bir harp bugünkü Avrupa'nın bütün siya- 


si kudretini elinde tutan ጵፀይ፦ talist hakimiyetin, bir daha kendini toparlayamayacak şekilde 26/2 uğramasından gayrı bir netice vermeyecektir. Cephede kim kazanırsa kazansın, hakikatte zafer mutlak ve mutlak Marksizmin olacaktır?" (Yeni Adam, sayı 198, 
14 ekim 1937) 


Müntekim ağabey, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi (1946) nin merkez yürütme kurulu üyesi olduğu için Recep Peker sıkıyönetimin 141. 
maddeyle mahkum ettiği partizanlardan biridir. 


Ülkemizin kapitalistleşme sürecinde dışa bağımlılık geleneği, tefeci sermayenin daha XVI. yüzyıllardan bu yana atmaya başladığı kazığın sonucudur. 

Bunu biliyoruz. 


Türkiye'de CHP gibi bir deneyim ve oyunbozanlık ocağının iktidarda olsun-olmasın ulusal burjuvazi adına sınıf savaşımını durdurmak birincil görevidir. Bu uğurda Ziya Gökalp'lerin “Milli Hars” de- 
,yimlerini günümüz diline çevirip "Ulusal Kültür” felsefesiyle aydın tavlamaya çıkmak, - beslemek, işlevden düşürmek ikincil görevidir. 


Bunu da biliyoruz. 
Behice Boran, 1945'lerde 
“ şöyle yazıyordu: 


"Harpten sonra, Avrupa memleketlerinde, bilhassa İtalya ve Almanya'da inkılapçı bir durum meydana geldi Fakat inkılap hareketleri gelişip gerçekleşemedi. Büyük sermayenin tazyiki altına içtimai ve iktisadi mevkiini kaybetmekte olan ve büsbütün kaybedeceğinden korkan orta ve alt orta tabakalar ve maceracı, dejenere unsurlar, siyasi gruplaşmalar ve hareketler halinde beliren faşist gelişmeleri desteklediler. Bu hareketlere yem oldular. Büyük sermaye grupları ve onlara ölet olan devlet teşekkülleri, halktan gelen inkılapçı hamleyi önlemek üzere bu faşist hareketleri körüklediler ve nihayet zamanı gelince, mensuplarını getirip devlet sandalyelerine oturttular." (Ant dergisi, sayı: 9, 16 Temmuz 1945) 


Kaç kuşak Behice öğretmenlerinin ders notlarından öğrendiği bu gerçeği inatla kendilerinden sonrakilere öğrettl. Kaç kuşak genel doğruların ve vazgeçilmez temel haklarının verdiği güvenceyle tarih önünde sorguya çekti burjuvazlyi. 

— Demokrat mısın? 

— Faşist misin? 

Bir de ülkemize özgü doğrular değerlendirirken kendi kendimizi sınava çekme başarısını gösterebilsek.. 
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lar. 

Temmuz 1944'de 1 mik yon 300 bin kişinin faşistler tarafından öldürüldüğü Maldenek toplama kampından sağ kalanlar Sovyet ordusu tarafından kurtarıldılar. Delil yetersizliğinden serbest bırakır lan bu dört SS, kampın cek lâtlarındandı. 

Dört SS Kasım 1974'ten 

bugüne değin yargılanıyorlardı. Bu FAC'da kınlması olanaksız bir rekordu. Sanıklar, Kampın genel kurmayından bir grup ile 6 gardiyandan oluşuyordu. Davaya katılan Berlin Humbolt Üniversitesi profesörü Friedrich Karl -Kaul konu ile ilgili bir yazısında davanın uzunluğuna dikkati çekerek, savcının bir bütün teşkil eden "yığın katliamı" davasındaki iddianamesini, parçalar halinde " şahıslarn öldürülmesi" üstüne kurmasını ayrıca suçluların bir gup olarak değil, değişik suçları işlemiş, değişik kişilerin birleştirilmiş davasıolarak koyup yürütmesini eleştiriyordu. Suçun ortak olduğu açıktı ve bugüne değin bu tip davalara hep böyle bakıla gelmişti. 

F. Almanya Anayasa Mahkemesi de aldığı bir kararla bu tip davalarda, Hitler, Himler, Kaltenbrunner ve Heydrich'i asıl suçlu ve diğer katilleri, suça iştirak eden veya yardımcı kişiler olarak ikinci plândaki kişiler haline getirmektedir. Buna bağlı olarak ceza yasasında yapılan bir degişiklik, bunları asıl suçlu olmaktan çıkarmakta, suçun eki haline getirmektedir. 

Bu teknik yön, davanın 50- nucunda ve uzun sürmesinde rol oynamıştır. Mahkeme, Nurnberg davalarında SS'lerin ve Gestapo örgitlerinin "cinai kuruluşlar" olduğunu saptayıp karara bağlamış olmasına rağmen, davayı adi suç olayı clarak ele almıştır. Tabii bu koşullarda da, sanıkların işledikleri suçların teker teker gösterilip ispat edilmesi güçħigü doğmuştur. 

Davaya 15 sanık için Nazi, veya ከ821] yanlısı 30 savunma avukatı katılmaktaydı. Bunların arasında nazi devlet mekanlizmasında görev almış eski savcı Stolling ve Avukat Mündörf en bilinenleriydi Savcı Stolling basinda çıkan belge- 


F. Almanya'da Nazi suçluları 
| serbest bırakılıyor 


Nazizmi mezarından çıkarma tak 


Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal ettiği yıllarda, Polonya'- daki Maidenek toplama kampında "yığın katliamı" suçundan yargılanan SS'lerden bir kısmı delil yetersizliğinden serbest barakıldı- 


Ingiliz nazileri, nazi suçlularının serbest bırakılmasını selomliyor! k 


lerden anlaşıldığına göre, nazi devletine sadakati ve bağlılığı adli belgeler ie kanıtlanmış bir nazidir. 13 Nisan 1943 tarihli Bromber Baş Savcılığı- nin Stolling'in nazi devletine bağlı ve sadık olduğunu kanıtlıyor. Diğer savunma avukatları bu iki nazinin devamlı artlarından gitmişler ve tüm duruşma boyunca bu iki nazinin kimliklerini açıklayıp davadan çıkarılmalarını isteyen, Prof. Kaul'un iddialarını çürütmeye çalışmışlardır. 

Eski savcı Stolling, 1964'te Frankfurt'ta "Hayvanları Koruma Derneği" başkanı iken, yaptığı bir konuşmada, "o gün idama yolladığım Polonya'lıları, bugün de aynı şartlar ile yollarım" demekte en küçük bir sakınca görmemiştir. 

Duruşmanın yargıcı ise sanıklara karşı çok müşfik ve anlayışlıydı. Sorgu sırası gelen sanığın "başı ağırıdığı" için duruşmaya ara verir; Sanığın tramvay kaçırmaması için başka güne bırakır, sanığın yorulup yorulmadığını sorar, açıkça yalan söylediği ortaya çıkan sanığa bakarak yüzünü buruşturur ve ara verirdi. 

F. Almanya'da duruşmalar her zaman böyle “anlayış” içinde geçmez. Heidelberg'in ceza mahkemesi yargıcı, savcının müdahalesine karşı yüzünü buruşturan dinleyiciye hapis cezası, gazetesini cebinden çıkaran bir diğer dinleyiciye de ağır para cezası vermiştir. 
İki dava arasındaki fark, ora- da yargılananlar, üniversiteyi işgal etmeye kalkışmış gençler, buradakiler ise onbinlerce kişiyi acımasız öldürmüş cellâtlardır.! 


MAHMUT ODABAŞI 


Almanya'da anti-faşistler, eski nazilerin mirasçısı neo-nazi NPD'ye karşı fabri- 


kalarda seslerini yükseltiyorlar. 


Düsseldorf Mahkemesi'nde görülen davanın en yaşlı sanıgı 76-77 yaşlarındaki Alıce Orlowsky'dir. £ Duruşmalara eğlenceye gelir gibi gelip gi- den, verilen kahvaltıyı ve kahveyi büyük bir iştahla yiyip içen SS mensubu. Bugün yürümek için elinde tuttuğu bastonun yerinde, o zamanlar öldürücü kamçısı vardı. 
Binlerce çocuğu ve kadını gaz odalarında öldürmüştü. Köln de bir lokalde, "'o zaman ișimizi yarım yapmışız", diye başlayan ve yığınları rahatsız 
edici konuşması yüzünden 8 
ay hapiste yatmıştı. 

Sanıklar arasındaki Rosa 
Süss de özellikle çocukları gaz odasına götürmekte özel becerisi olan bir ' işi. 

Sanıklardan Hildegard Lacherd da, kanlı Brigida diye anılırmış o devirde. Kamp sakinleri kendisinden yırtıcı bir hayvandan korkar gibi korkarlarmış. 

Chalotte Meyer, bugün 61 
yaşında. Duruşma aralarında çantasından çıkardığı portakalı yiyen, yaşlı bir hanım. 
Kamçssının altında pek çok kişinin can verdiği söyleniyor. 

Nurnberg duruşmalarında Maidenek kampı ile ilgili olarak “vahşilik özellikle kampın kadın personelinin İşi idi. Ko misyof, araştırmalarında kadın personelin aklın alamayacağı canavarlıklarını saptamıştır" deniyordu. 

Alnold G.Sttrippel, bugün 
68 yaşında. Yüksek rüt beli bir 
SS. Oturum salonunda, 28ኪ0- riye olmaktan korktuğu için camın açık veya kapalı olma- 


sına dikkat eden birisi. Otu. 


rumlar boyunca, devamlı gazete ve dergi okuyup, bilmece çözüyor. İsmi geçtiğinde bile kafasını kaldırıp salonda ne olduğu ile ilgilenmiyor. Onu gören, duruşmaların yapıldığı binanın hemen yanındaki ünlü Heindrich-Heine-Allee'nin kahvelerinde oturduğunu sanıyor. 

Sttrippel'in suç ortağı ve dostu, 66 yaşındaki, yüksek riğbeli SS subayı olan Hermann Hockmann, Maidenek'e gitmeden evvel Buchenwald ölüm taburundaydı. 1947'de ABD askeri mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilip, cezası önce ömür boyu hapse 


sonradan 25 yıla dönüştürüldü - 


ve 1955 yılında serbest bırakıldı. Duruşma boyunca gevezelikleri arasında "bu savcı da detayları ile sinirime dokunuyor" dediği sık sık işitildi. 

Yüksek rütbeli SS olan bir diğer sanık da 66 yaşındaki Fritz Heinrich Petrich. İlk kanlı ününe bağlı olarak başarılarını Buchenwald'ta göstermiş. İşte duruşmasından bir bölüm: 

“Savcı Tutuklular, SS'ler tarafından kötü muamele görüyorlar mıydı? 

Cevap ፡ Hayır. 

Yargıç : Nasıl “Hayır”. 
Hiç bir zaman mı? 

Cevap : Hayır. Hiç bir 


Halbuki, 1943'te bir Temmuz gecesi, kaçmaya çalışıp yakalanan 75-80 Sovyet askerini, yakalandıklarında yere yatırmış, başlarını aynı yöne çevirtip 80 - 90 Sovyet askeri ile birlikte yattıkları yerde kurşuna dizdirmişti. 


İlk soruşturmada ከህ konuyu kabul eden sorgusu okunduğunda, cevabı “Hatarlamıyorum" oldu. 


“Kimseye fenalığı dokunmayan" bu yaşlı kişiler, resml kayıtlardan anlaşıldığına 
göre. Yalnızca 3 Kasım 1943 
günü 18 bin kişiyi öldürmüşlerdir. 


Sanıklar arasında bir de hekim var. Hekimin savunma âvukatları “müvekkillerinin ev ziyaretleri olduğunu ve gitmesi gerektiğini” belirterek, duruşmanın kesilmesini sağlıyorlardı. 


Olavlara daima karşı oldu- 


gunu ifade eden bir Hekim. 
Yüksek rütbeli SS Hekimi Dr. 
Schmidt. 67 yaşında kampta ölüme yollanacakların ayırımını o yaparmış. Her türlü insanık dışı ameliyatı yaptığı ve tüm tap bilgisini insanlara acı vermek için kullandığını şahitler ifadeediyor. Dergiler, o zaman kullandığı mezbaha- ya benzer çalışma odalarının resimlerini bastılar. Federal Almanya'da bu insan kasabı hâlâ hekim olarak çalışıyor. 

İnsan demenin çok güç olduğu bu sanıklar ve bunların Federal Almanya'da yaşayan benzerleriyle ilgili olarak, Marbourg Üniversitesi Hukuk profesörlerinden Abendroth’ un nazilerin bugünkü topluma nasıl entegre olduklarını ve izlerini kaybettirdiklerini açıklamak için yaptığı açıklama- şöyle: 

“İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Batılıların işgalindeki bölgelerde, tüm demokrat kesimlerin vurgulamalarına, daha evvel yapılmış anlaşmalarının aksine, Almanya'yı nazilerden arındırma çabaları ile güldürüye çevrildi. Böylece sosyal sınıfların, sosyal devamlılığı sağlandı. Otoriter, monarşik dönemden kalan, otoriter devlete eleman veren kaynaklara dokunulmadı. 
Toplum içinde bu kaynak ve kuruluşlar işleyişlerini devam ettirdiler. Bu kaynaklar büyük burjuvazi tarafından kontrol ediliyordu. 1918 işçi ayaklanmasının bastırılmasın- da kullanılan bu kaynaklar, ideolojik ve kavram devamlılıklarını sağladılar. Bugün de neo-nazileri bu kaynak desteklemekte ve gerekli ideolojik malzemeyi temin etmektedir. Bugün sosyalist Almanya'da eski İzler silindi, yeni bir Almanya doğdu. 

FAC'nin halâ Birleşmiş Milletler'in İnsanlık suçlarına ve Harp suçlularına karşı konvansiyonunu kabul etmemesi ve direnmesi İlginçtir. 

Bir kanun ile değiştirilmediği takdirde, yakında, F. Almanya'da bu suçlar zaman aşımına uğrayacaktır. Bu eski kasaplar, nazller, devlete baş vurarak emekli maaşı isteyebilecekler veya anılarını ballandıra ballandıra anlatıp paralar kazanacak, zehirlerin kusmaya açık açık devam edeceklerdir. N 


